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VOORWOORD 
 

Beste lezer, beste vrienden van Widar, 
 

Dit voorwoord schrijven, in deze quarantainetijd, is bijzonder. Deze periode vraagt om te leven in het 
nu. En te zorgen voor iedereen in je naaste omgeving, dat we gezond blijven zowel fysiek als mentaal. 
 

Onze jaarfeesten zijn een belangrijke pijler in onze gemeenschap. Dit ervaren we nu des te meer, 
doordat dit nu tijdelijk niet samen kan. We zijn verplicht om in ons eiland te blijven. In deze pinkstertijd 
kunnen we dit op spiritueel en geestelijk vlak oefenen om toch een gemeenschap te vormen. Oefenen 
in het elkaar verstaan. 
 

Een jaarverslag is bedoeld om terug te blikken. Toen ik alle artikels al kon lezen, viel me op wat we op 
een jaar tijd allemaal beleven. Het dagelijkse leven, samen feesten en activiteiten buiten Widar en 
individuele aandacht. 
Al die mooie momenten, inhoudelijk en feestelijk gevuld.  
 

Hoeveel werk we met zijn allen verzetten en komen tot waardevolle producten.  Zelfvoorzienend en 
voor klanten buiten Widar. 
 

Widar is een levendige bijenkorf.  
 

Wat er uitspringt, is de pensionering van onze pioniers. 
 

Joke is officieel in augustus op pensioen gegaan. In het artikel van Skirne vind je dit allemaal terug. Jan 
zette een punt aan zijn werk als pionier en directeur op 31 december. Aan hen beide hebben we heel 
ǾŜŜƭ ǘŜ ŘŀƴƪŜƴΥ ŀŀƴ Ƙǳƴ ǿƛƭǎƪǊŀŎƘǘ ƻƳ ȊƻΩƴ ƛƴƛǘƛŀǘƛŜŦ ǳƛǘ ŘŜ ƎǊƻƴŘ ǘŜ ǎǘŀƳǇŜƴΣ ŘƻƻǊ ǘŜ ŘǊŀƎŜƴ Ŝƴ Ǿƻƭ ǘŜ 
houden. Ook nu nog zijn ze ondersteunend in de werking. 
 

Aan de inzet van de intern wonende medewerkers, merken we wat dit aan extra ondersteuning zowel in 
de praktijk als spiritueel voor Widar betekent. 
 

Een nieuw initiatief in onze werking is onze RTH dag voor minderjarigen. Om aan de hulpvraag een 
antwoord te bieden, zijn we gestart met een dag om kinderen en jongeren die nood hebben aan een 
andere manier van ondersteuning dan school, tegemoet te komen. 
 

Het samen leven, werken en inhoudelijk verdiepen, is ons dagelijks leven op Widar. 
 

Dit kan je lezen in alle bijdrages van medewerkers, bewoners en vrijwilligers! 
 

Veel leesgenot! 
 
 
 
 
 
 
Ilse Vorsselmans 
Directeur Widar vzw 
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KORTE VOORSTELLING VAN ONZE NIEUWE DIRECTEUR 
 
 
 

Ik ben Ilse Vorsselmans en sinds 1 januari 2020 heb ik de directeursfunctie overgenomen van Jan. 
Ik ben voor velen geen nieuw gezicht binnen Widar. 
Ik heb met de organisatie Widar kennis gemaakt in het jaar 1989 als stagiaire via mijn opleiding 
orthopedagogie. Ik was op zoek naar iets anders dan het klassieke systeem. 
 

Een mens met een onbeschadigde kern, maar die in een lichaam met een beperking moet aarden, raakte 
mij diep en is mijn verbinding geworden om in deze manier van kijken, verder te doen. Dat was mijn 
inspiratie. En in dit leven ontwikkelingskansen bieden, zodat wij in een nieuw leven andere kansen krijgen. 
De antroposofie krijgt zo voor mij in het praktisch leven betekenis. 
 

Na het afronden van mijn studies ben ik gestart met werken en wonen op Widar, in het huis dat nu 
Midgard noemt. Ik ben nog even de wijde wereld ingetrokken om mijn horizon te verbreden en ervaring op 
te doen in de biologisch-dynamische landbouw en in een Camphill-gemeenschap in Noorwegen. 
Terug in België heb ik na een pioniersfase van een ander initiatief toch terug de keuze voor Widar gemaakt. 
Om terug als intern wonende een kleine tien jaar mijn leven te delen met bewoners en medewerkers in 
combinatie met ons gezinnetje. Ik heb 3 zonen. Toen het huis Breidablik aan verbouwing toe was, maakte ik 
de keuze om buiten Widar te wonen. Ik had mij al langer verbonden met de verwerking en dat kon toen in 
een nieuw gebouw combinatie verwerking / winkel uitgebouwd worden. Dit heb ik een kleine twintig jaar 
gedaan. Dit werkgebied was elke dag weer een uitdaging: nooit hetzelfde en heerlijk hard werken samen 
met de bewoners. De sociaaltherapie ligt me nauw aan het hart. En het contact met klanten, na vele jaren 
een trouwe klantenkring.  
 

De laatste jaren zetelde ik mee in het dagelijks bestuur en oefende ik de kwaliteiten om mee te besturen. 
9Ŝƴ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛŜ ƳŜŜ ōŜǎǘǳǊŜƴ Ǿŀƴǳƛǘ ȊƻΩƴ ǇƻǎƛǘƛŜΣ Ƴŀŀƪǘ Řŀǘ ƧŜ ōƭƛƪ ŀƴŘŜǊǎ ƳƻŜǘ ǿƻǊŘŜƴΦ 
 

Je bent een vertaler om de opdracht die er is, om die te transformeren in het nu. Maar met betekenis voor 
de toekomst.  Je staat tussen verschillende belanghebbenden in.  
 

Als eerste onze bewoners, waar we dan in Widar een bepaalde missie voor hebben uitgewerkt om die te 
vertalen in onze visie. Ook de overheid (VAPH) is hierin belanghebbende. Intern wonenden en 
medewerkers, Raad van Bestuur, gebruikersraad. 
 

Ik heb binnen Widar toch wel op verschillende vlakken mijn ervaring mee, dat ik nu kan gebruiken als 
toetssteen bij beslissingen. Maar in de snel veranderende wereld, openstaan voor nieuwe blikrichtingen, 
onbevangen kijken: dit oefen ik elke dag vooraleer beslissingen te nemen. 
 

Ik heb de fakkel overgenomen van Jan. De voorbereidende tijd hier naartoe was een intensief innerlijk 
proces. Dat ik dit vertrouwen heb gekregen, is bijzonder. 
 

Ik hoop dat ik samen met heel de gemeenschap een mooie weg kan bewandelen, het zal niet altijd effen 
zijn. Een weg met bochten geeft de meeste uitdaging. 
 

In de kantoorruimte waar ik nu werk, heb ik in een hoekje een fotootje van Frieda gezet. Zij was een 
bewoner die ook in 1989 op Widar is komen wonen. Widar was voor haar op maat gemaakt. Zij was ijverig, 
speelde met alle kinderen, legde contacten met de omgeving, was zorgzaam en had een uitdaging in het 
spirituele.  
Zij was een voorbeeld van hoe men kan leven in een dorpsgemeenschap. Zij is 5 jaar geleden overleden.  
 

Ilse Vorsselmans 
Ilse.vorsselmans@widar.be  
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DE HUIZEN  
 
 

Skirne  
 

 

2019 was voor Skirne een jaar vol veranderingen. Gelukkig dat tussen deze veranderingen ook de normale 
activiteiten hun gang bleven gaan. Afgelopen jaar hebben we ook veel hulp gehad van onze stagiaires: 
Zjoske, Vanessa, Tessa, Tiffany en Kelly.  
We wensen hen allemaal veel succes met het verdere verloop van hun carrière. Kelly, die op Widar een 
langere periode stage heeft gedaan, is sinds de zomer ook een nieuw trouw lid in het team.  
 
In januari is voor veel bewoners het zwemmen weer gestart. Voor veel bewoners iets om naar uit te kijken. 
Om de twee weken staken we namelijk twee busjes van Widar vol en reden we naar het Giels Bos. Hier 
hadden we dan heel het zwembad voor ons alleen. Willy zit altijd trouw op het trapje met enkel zijn voeten 
in het water en een zwemband rond hem. Hij staat altijd klaar om de ballen terug in het zwembad te 
gooien die wij er uitgooiden. Nancy had altijd haar eigen zwemband mee en dobberde hier heel het 
zwembad mee rond. Net als de andere bewoners. Er wordt veel met ballen gegooid naar elkaar en samen 
gezwommen. Ook het bubbelbad was in trek. 
 
We namen ook voor even afscheid van Zuzana. Ze was namelijk zwanger. Een afscheid wil ook zeggen dat 
we iemand anders verwelkomen. Alexander werd onze nieuwe collega. Zuzana kon dus rustig thuis 
genieten van haar zwangerschap wetende dat hier alles goed ging. Zuzana werd mama van een prachtige 
dochter en in oktober kwam ze terug werken. Alexander kreeg ook goed nieuws: zijn carrière op Widar zat 
er nog niet op. Hij mocht gaan werken op Idafeld. En af en toe komt hij nog langs op Skirne om een grapje 
uit te halen met onze bewoners.  
 
In februari namen we afscheid van Nadine. Nadine 
was voor vele bewoners een trouwe medewerkster 
in de weverij. Hilde, Yvonne en Nancy maakten een 
mooie tekening en François gaf een mooie speech.  
 
In april ging Nancy 1 week op vakantie naar Spanje. 
Hier heeft ze heel hard van genoten. Ze hoopt dan 
ook dat ze volgend jaar terug op vakantie kan gaan.  
 
Ook Isabella ging een week op vakantie. Zij mocht 
mee met de Rotonde. Een vakantie helemaal 
afgesteld op haar ritme.  
 
Op 1 mei hadden we de 1-mei-uitstap. Deze zat dit 
jaar helemaal anders in elkaar dan dat we gewoon 
zijn. We kwamen met medewerkers en bewoners samen aan Den Bayerd. Hier hielden we een gezellige 
BBQ. Er was kans om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen heeft er van genoten!  
 
Het weekend van 18 mei was één groot feestweekend. Zaterdag gingen onze bewoners naar Iona. Hier was 
een groot feest: de heilpedagogie bestaat 50 jaar en dit moest gevierd worden! Er was een groot buffet 
met eten en een live bandje dat muziek speelde. We hebben heel de namiddag gedanst.  
Zondag was er dan de jaarlijkse ouderuitstap. We bezochten een museum en gingen spoorfietsen. 
Zondagavond waren de bewoners uitgeteld van het fijne feestvolle weekend. 
 
 


