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VOORWOORD

Beste vrienden en sympathisanten van Widar

In het jaarverslag dat voor u ligt kunt u kennis maken met Dorpsgemeenschap Widar. Het zal de trouwe
lezers opvallen dat we vanaf deze editie spreken over jaarverslag 2024-2025. Dit doen we omdat we
merken dat het jaarverslag meeleeft met de schooljaren in plaats van de kalenderjaren. Na het eerste
kwartaal van ieder jaar lukt het pas om het jaarverslag af te drukken. Dit heeft te maken met de cijfers
die we pas eind maart volledig hebben.

U zult in dit jaarverslag nog vele verslagen vinden die betrekking hebben enkel op 2024. Toch zijn er
ook al enkelen die iets over het huidige jaar, 2025, verklappen.

Zoals ieder jaar gebeurt er ontzettend veel moois in onze gemeenschap. U zult kunnen ervaren en
lezen hoe het ‘zorgen’ centraal staat. We zorgen voor elkaar, de dieren, planten en de aarde. Ook
dragen we zorg voor de idealen van Widar, namelijk ieder mens een zo’n volwaardig mogelijk leven
proberen te geven. Vol van menselijke waarde. Vandaar dat de antroposofie een wezenlijke rol speelt
in onze gemeenschap. Het begrip antroposofie is samengesteld uit twee Griekse woorden, ‘anthropos’
en ‘sophia’, mens en wijsheid. Zij stelt dat ieder mens een ontwikkeling kan doormaken, en daardoor
ook de andere mens helpt in zijn of haar ontwikkeling. Dit principe geldt voor ieder mens.

Ik hoop van harte dat dit jaarverslag u inspireert en u iets waardevols biedt bij het lezen.

Goede groeten,
Pieter Govaerts
Lid directiecomité
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BREIDABLIK

Widar is een dorpsgemeenschap maar ook een zorgvoorziening, en dat hebben we geweten in Breidablik
in het jaar 2024. Operaties hier en ginder, doktersbezoeken, revalidatieperiodes: wat hebben we weer
veel meegemaakt en bijgeleerd in dat opzicht. Wat hebben we kunnen zorgen voor onze bewoners, voor
elkaar.

Natuurlijk was het niet alleen nieuwe heupen en gekneusde knieén, cysten, kinesisten & orthopedisten,
cataracten en prostaten, spataders en peesontstekingen wat de klok sloeg, er gebeurde ook veel vrolijks
en vreugdigs.

Het begon al met onze huisuitstap naar de Utopolis in Turnhout in januari, toen gingen we naar de film
of bowlen en aansluitend allemaal samen gezellig iets eten. Met het hele huis op stap is steeds een grote
onderneming, want in éen bus passen we al lang niet meer.

In de eerste maanden van het jaar hebben we afscheid moeten nemen van zowel Shellsea als Hanne,
maar toen in de lente Melanie en Evelien onze rangen vervoegden hadden we weer een goed stabiel
team dat nog tot op heden goed voor Breidablik kan zorgen. Eveline kreeg dit jaar trouwens twee rollen
onder ons dak: medewerker in het team en interim verpleegster toen Ingrid zelf ook onder het mes
moest voor haar knieén en enkele maanden afwezig was. Met Eveline kregen we soms ook fijne kleine
assistenten erbij, want ook haar kinderen komen net als die van Bart, mezelf of llona wel eens mee dienst
doen! We kregen ook weer hulp van onze trouwe vrijwilligers André, Grietje en Peter en stagiairs zoals
Anouk, Lotte en Kirsten. Ook Hilde en Yvon voelen zich goed thuis in ons huis, want niet alleen komen ze
hier wekelijks werken, ze komen hier ook regelmatig op weekend of vakantie.

Het begin van het jaar was ook niet makkelijk voor onze trouwste medewerkster Mariélle, die afscheid
had moeten nemen van haar broer. Ze kon daar even haar tijd voor nemen en wij leerden het hier ook
zonder haar rond te krijgen, maar wat waren we blij toen ze terugkwam. Nu staat er in onze living een
prachtige lederen zetel die we aan haar broer te danken hebben. Het hele salon heeft overigens een
transformatie ondergaan qua zetels, kom maar eens kijken, moest je het nog niet gezien hebben!

In april werd Emiel, zoontje van Pieter en Melanie, gedoopt in de Christengemeenschap. lls en Marc
waren er ook bij! ((De bewoners hebben letterlijk stap voor stap kunnen zien hoe Emiel leerde stappen,
geinteresseerd raakte in alles wat rolt en rijdt, dus ook Chris zijn rollator, en hoe hij leerde spreken en
mee aan tafel kwam zitten om ook van de gezamenlijke maaltijd mee te eten.))

De verpleegsterkamer had heel wat rollen in 2024: Louises bureau, doktersconsultatiebureau, en werd
weer ingericht en in gebruik genomen als badtherapiekamer -door de hiervoor vers opgeleide Ingrid. Ils
mocht in de zomer ook proefkonijn zijn en genoot hier ten zeerste van!

Daarna kreeg deze ruimte onverwacht een heel ander doel: in de zomer had Jokke grote pech en
struikelde tijdens zijn éne geplande daguitstap. De gevolgen waren zwaar, niet zoals we eerst dachten:
een geblesseerde knie, maar wel een gebroken heup! Jokke is dus vaak naar het ziekenhuis moeten gaan:
voor foto’s, een spoedoperatie, controles enz. De badtherapiekamer werd toen maandenlang Jokke’s
kwartier met bed en bureau zodat hij op het gelijkvioers kon blijven (dat was wel eens een lekker rustig
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plekje voor hem!), revalideren met ijs en kiné en veel rust, even rolde hij mee met Chris en bewoog zich
per rollator, maar ondertussen doet hij weer trappen en de afdroog en tot op dit eigenste moment
profiteert hij maximaal van de relaxzetel van wijlen Paul Craninckx. Die zetel staat nu in een iets rustiger
hoekje van de living.

Martine is ondertussen zo gecharmeerd door Griekenland en de Griekse cultuur dat ze er deze zomer
een prachtige reis naartoe maakte en in het najaar een Griekse avond organiseerde voor onze bewoners
met lekkers en moois uit haar nieuwe favoriete land.

Als ik aan de bewoners vraag wat hun zoals bijblijft van 2024 kreeg ik verschillende antwoorden:

Peter: dat hij het goed gewerkt heeft in de bakkerij en dat hij een familiebezoek had waar ze wel met zijn
zevenen tegelijk bij hem op bezoek kwamen!

Bart: dat hij in landgoed Héron op vakantie ging, Ils dat ze In juni stopte met haar kantklos-opleiding
omdat die afgerond was in de academie na vele jaren en dat ze in september weer aansloot bij de
tekenacademie.

Marc: vertelde dat hij wel tweemaal naar zee kon deze zomer: eenmaal met Aster en Veerle gaan logeren
bij de moeder van Aster in Serooskerke in Zeeland, en éenmaal aan de Belgische kust waar een hele
delegatie van Breidablik o.l.v. Mariélle hem ging afzetten aan zijn hotel en er meteen voor hen een dagje
uit van maakte.
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Toen vrijwilliger Peter hem op zijn verjaardag ging afhalen wachtte hem thuis in Breidablik zowaar een
‘surpriseparty’! Bovendien ziet Marc de wereld sinds dit jaar weer iets beter en dat helemaal zonder bril
na zijn oogoperatie.

In de herfst hadden we een ongewenste maar hardnekkige bezoeker in onze kelder: een zeer hongerige
grote rat. Via een gat in de muur verschafte hij zich toegang tot onze voorraad en geen vergif was ertegen
opgewassen, het vers dicht gecementeerde gat knaagde hij gewoon terug door, maar uiteindelijk
wonnen de mensen toch de strijd en nu is onze voorraad gelukkig weer proper en veilig.

Met onze nieuwe liftstoel hebben we dit jaar veel technische miserie gehad, zodat op een bepaald
moment Chris zelfs door drie sterke mannen met rolstoel en al als een koningin de trappen werd
afgedragen! Momenteel functioneert hij gelukkig weer.

In november werd er heel veel geoefend voor driekoningenspel dit jaar, natuurlijk weer in onze Blauwe
Zaal en van ons huis deden Martine en Peter en lls mee.

Ook werd de dubbele heupoperatie van Chrisje voorbereid, die dan in begin 2025 zou uitgevoerd
worden.
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Q&A met medewerker Bart--

Hoe lang werk je hier al?
Al bijna twee jaar, vanaf mei 2023.

Werk je hier graag?
Ontzettend graag!

Kan je wat meer vertellen over je thuis?
Ik woon in Merksplas en heb een zoontje van 3 jaar, Liam. En ik heb thuis ook twee honden, Splinter en
Athena die op Breidablik goed gekend en geliefd zijn! (Zie foto’s).

Wat doe je het liefst in huis?
Ik kook ontzettend graag!

Jij werkte voor Widar toch in een bejaardentehuis?
Klopt, maar dit vind ik leuker, ik had het al eerder moeten doen. Ik vind mij wel in de visie van Widar, het
zelfvoorzienende, het biologische, heel fijn!

Heb je nog bijzondere plannen op Widar?
Ik ga deze zomer samen met onze bewoners, mijn zoon Pieter, Melanie & Emieltje naar de Ardennen!

NVDR: Hoewel Bart de langste medewerker is, is hij hier ook gekend onder de naam ‘Bartje’! Dit zou wel eens
kunnen zijn omdat hij zo lief en zachtaardig kan zijn en hij draagt deze bijnaam dus met eer! Ja, ook bij vrienden
en bekenden was hij blijkbaar al voordien onder deze naam bekend.

Heb je nog hobby’s?

Ik luister graag naar muziek en hierdoor geniet ik erg van concerten van mijn favoriete bands waar ik
regelmatig naartoe ga. Ook wandel ik graag in de natuur met de honden. Ik ben graag met dieren bezig en
zou op termijn ook ervoor willen zorgen om meer dieren te introduceren op Breidablik, bijvoorbeeld kippen
of een kat. Ik zie dat de bewoners hier erg deugd van hebben. Daarom breng ik mijn honden ook vaak mee,
de bewoners vragen hier dikwijls zelf om.
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EKKEHART

Maand midden in de wintertijd

In huis zorgden we voor warmte en gezelligheid
Buiten bracht het ons sneeuw en ijs

Zie hier de foto’s als bewijs

Februari:

In Februari maakten we kennis met Lars

Ook Laisha en Louka hadden veel in hun mars

We vierden samen Carnaval. Je ziet hen en ons verkleed

En met de terugkomst van Benji was Ekkehart weer compleet

Maart:

In maart ging Nico Kloek op reis
Spanje bleek een paradijs

Monique Quentin kwam nog een keer
En de lente was er weer
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April:

Een maand die begon met gelach

Emiel werd gedoopt op een stralende dag
We gingen picknicken, winkelen en op café
En Bente, het veulen, vervoegde het vee

We kregen van de verpleegster een les EHBO
Dat ging maar zo en zo
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Mei:

We trokken naar Eynderhoof op 1 mei.

Zelfs in benarde positie bleef Tom daar blij

Met Hemelvaart een flinke wandeltocht
Pinkstermaandag, op de rommelmarkt werd veel gekocht

Juni:

60 jaar werd Dirk in juni

En dan was er nog de bewonersconferentie

Dat was echt een groot evenement voor bewoners van
dit land

En het was voor iedereen méér dan plezant

Met de geboorte van Balder kreeg Bente een vriend
Een plaats op de seizoenstafel was wel verdiend.
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Over het vuur springen met Sint Jan
We hielpen wie het niet alleen durft of niet alleen kan

DORPSGEMEENSCHAP WIDAR 10 JAARVERSLAG 2024-2025



MENSEN MET EEN BEPERKING EEN ZO NORMAAL MOGELIJK LEVEN LATEN LEIDEN...

Juli:
In juli, begin van de zomertijd
Lindsay de laatste keer scoutskamp, tot haar grote spijt

Met Willy Somers ontmoette Tom een groot talent
Met deze uitstap maakte Carine hem reuzecontent

Augustus:

In augustus begon de zon te stralen

Lisa kwam om ons uit de nood te halen
We gingen op stap naar het Spetserfeest

Een drankje, een dansje,....het was heel gezellig geweest!
Yalisa had tot haar grote vreugd

Van haar vakantie bij haar vriendje veel deugd

X R S ThES

2

X

DORPSGEMEENSCHAP WIDAR n

JAARVERSLAG 2024-2025



MENSEN MET EEN BEPERKING EEN ZO NORMAAL MOGELIJK LEVEN LATEN LEIDEN...

September:

Natuurlijk Michaelsfeest

Het enorm groot vuur leek waarachtig een beest

Bij het weekend steenkappen.

Merkten we bij Nico van Meel zijn kunstzinnige eigenschappen

Oktober:

Och wat fijn

dat er stagiaires en vrijwilligers zijn

Lindsy, Sam, Emily, Jolien...zij brachten wat beweging en leven
Want het is niet altijd makkelijk om samen te leven

Op een dag ging er wat zoek tijdens het strijken

Glenn weet perfect wat hij mist, liet hij blijken
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November:

Klankjorum kwam voor ons zingen in de blauwe zaal

En een dag later gingen we met onze lichtjes naar buiten allemaal
Op het einde van de maand was het groot feest

Nico werd 50 en Lindsay was net 40 geweest

December is meestal een intense maand

Want dan is er van alles gaande:

Sint en surprise, Paradijsspel, Kerstspel, Kerstfeest

Om helemaal op het laats te zeggen: 2024 is goed geweest!
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LANDVIDI

Wat een jaar was het! Een rollercoaster vol afscheid en verwelkoming, kleine en grotere gelukjes en
ongelukjes. We hebben collega's zien komen en gaan, en we hebben gelachen, gehuild en gevierd. Hier
is ons kleurrijke jaar in een notendop.

Hoogtepunten per maand;

Januari: Kathleen is vanuit Skirne bij ons gearriveerd, Johnny is terug op het oude nest en Doenja is naar
Yggdalir verhuisd. Een vliegende start van het jaar, zou je kunnen zeggen!

Februari: We genoten van een schitterende turnshow die ons allemaal even lieten denken dat we
Olympisch goud konden winnen. Ondertussen werd Tessa aan haar buik geopereerd - we moeten
zeggen, ze herstelt als een kampioen.

Maart: Jules heeft zijn ogen laten opereren zodat hij nu weer duidelijk kan zien en de meisjes kan tellen.
Een zegen voor zijn ogen en, laten we eerlijk zijn, voor ons allemaal.

April: Met z'n allen zijn we naar het doopsel van Emiel gegaan - wat een mooie ceremonie! Helaas
moesten we ook afscheid nemen van Liesbet en An, wat een bittere pil was.

Juni: Een maand vol avonturen! We gingen naar de bewonersconferentie waar Joeri besloot om een
kopstoot te geven aan de vloer. Gelukkig is hij weer helemaal de oude. En Johnny werd 50 - dat moest
natuurlijk groots gevierd worden met de hele gemeenschap en zijn familie!

Augustus: We namen afscheid van Fleur, Jasper en Katrien, maar gelukkig kwam Elena helemaal uit
Letland om ons team te versterken. Een warm welkom voor Elena! Johnny en Tessa genoten van een
frisse neus tijdens een uitwisseling op Texel.

September: Paul ging op vakantie (gelukkig zonder ongelukken), en we verwelkomden Bjorn in onze
groep. Liezelotte werd een deel van het directiecomité, we zijn super trots op haar! We missen haar,
maar gelukkig blijft ze nog een beetje bij ons.

Oktober: De maand van de concerten! We hebben genoten van prachtige muziek. Ook hebben we
Dorien mogen verwelkomen vanuit Idafeld - ze past perfect in ons team.

November: Tessa en Johnny genoten van een weekje vakantie met Maria. Ze kwamen terug met verhalen
en een grote glimlach. Heerlijk om te zien!

December: En zo vloog het jaar voorbij! Paul en Johnny genoten van een vakantie aan zee, en wij van
een gezellig kerststalbezoekje in Wortel.

We willen nog een speciale dank uitspreken aan onze inwonende Maria voor haar onvoorwaardelijke
steun tijdens zowel mooie als moeilijke momenten. Dank je wel, Maria!
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SKIRNE

Het afgelopen jaar was gevuld met mooie momenten, nieuwe gezichten en bijzondere gebeurtenissen.
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste hoogtepunten.

We hebben in 2024 werk gemaakt van vernieuwingen in onze leefomgeving. Met dank aan Henk. Zo
heeft hij in het voorjaar de woonkamer opnieuw gesluierd, wat voor een frisse
uitstraling heeft gezorgd.

Het voorjaar viel wat in het water. Maar wanneer het weer het toeliet, hebben we de
sjoelbak bovengehaald en genoten van ontspannen dagen en het gezellig buiten
zitten.

In mei hebben we samen met onze bewoners en hun familie van familiedag genoten.
Dit was zo’n succes dat we dit elk jaar willen organiseren. Elkaar ontmoeten, gezellig
kletsen en verbinden bij een hapje en een drankje... veel meer moet dat niet zijn.

We namen die maand ook afscheid van Richard, die we de afgelopen maanden in ons
hart hadden gesloten.

Naar traditie gaan we ieder jaar op verjaardagsuitstap en dat was in 2024 niet anders. 11 juni stapten
we de bus in, helemaal klaar voor een dagje Middelburg. Het werd een dag vol plezier en gezelligheid.
We bezochten het Zeeuws Museum, struinden door de gezellige straatjes en lunchten bij Luuks Brood
& Patisserie. Echt een aanrader.
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Die maand zijn Marijke, Hilde, Nancy en Daphné naar de bewonersconferentie geweest op lona. Ze
hebben het erg naar hun zin gehad. Tof ook om in tenten te slapen! Met hun hart vol herinneringen en
verhalen keerden ze terug naar Skirne.

In juli hebben we enkele speciale mijlpalen gevierd. Jan werd 72 en kreeg een zitmaaier. Wat een
plezier heeft hij daar al van gehad. Zag je ‘m al rondtoeren?
Ook Joke vierde in juli een bijzondere verjaardag: zij werd 70. Dat werd gevierd met allerlei dessertjes.

Daphné beleefde een heel bijzonder moment in haar leven: op 15 augustus werd zij de trotse mama
van Gus. Een prachtige gebeurtenis waar we samen naar hebben uitgekeken.

Luca kwam in augustus twee weken logeren. Logés en nieuwe mensen ontmoeten, daar houden we
wel van op Skirne. Dat was zo een fijne ontmoeting voor iedereen dat hij dit jaar waarschijnlijk
opnieuw komt logeren.

Ook Flore en Nele kregen we over de vloer. Ze werkten in de tuin en logeerden bij ons op Skirne.

21 augustus maakten we met de meerderheid van de bewoners en een aantal medewerkers een
uitstap naar Baarle-Hertog-Nassau, waar we de enclavewandeling deden.
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Die vonden we een beetje overroepen. Maar goed, voor sfeer en gezelligheid gaven we een dikke 10!
Na de wandeling hebben we heerlijk geluncht bij Bij Ons Boerderijterras.

Op een warme zomeravond ergens eind augustus was het heuse sensatie toen twee luchtballonnen
heel laag kwamen overvliegen. Eentje dreigde tegen de kraan aan Midgard te botsen en eventjes
dachten we dat ze in onze tuin zouden landen. Gelukkig zijn ze veilig over Skirne kunnen varen, om dan
in de wei een beetje verder hun landing te maken.

In september ging Jan, na eerdere pogingen, deze keer echt met pensioen.

Bart werd 60 en hoewel hij het altijd maar over een fuif heeft, vond hij een klein gezellig onderonsje al
meer dan feest genoeg.

15 september vond de opendeurdag plaats, een mooie gelegenheid om een kijkje achter de schermen
te geven. Jef maakte voor de gelegenheid een boekje met gedichten en ook uitleg over de bomen die
je onderweg langs het bakkerijpad tegenkomt. We hadden geluk met het weer en dat zorgde voor veel
bezoekers. Op Skirne kon je genieten van een lekker stukje taart. Wegens de grote opkomst, was die tot
velen hun teleurstelling al snel uitverkocht.

In oktober trakteerde Jef voor zijn verjaardag op pannenkoeken bij De Steengroeve in Chaam. Een
hartige pannenkoek, dat had nog niet iedereen op Skirne al gegeten. Het was voor de nieuwe
medewerkers een eerste keer. Maar we staan voor veel open en het werd een heus

smulfestijn.

Dankjewel Jef!
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Ons team kreeg er dit jaar enkele nieuwe gezichten bij. Wendy begon in maart bij ons te werken en in
november hebben we Lisa verwelkomd. Ondertussen hebben we ook afscheid genomen van Ria, die in
december met pensioen is gegaan. Daarnaast hebben we het geluk gehad om met drie fantastische
stagiaires samen te werken: Nigina, Rilana en Stien. Rilana deed ook vakantiewerk op Skirne, net als
Amber.

We kunnen dus terugblikken op een jaar vol waardevolle herinneringen. We kijken ernaar uit om
samen een nieuw jaar met evenveel mooie momenten in te gaan!

Dag iedereen.

Ik ben Wendy, 41 lentes jong.

Ik heb een dochter van 8 jaar Lina en een partner Davy, maar spreek hem gerust aan met
de naam Dave, dat heeft hij zelf veel liever.

Dave heeft zelf ook nog een zoon, zijn naam is Xander, 20 jaar, we zijn dus een gelukkig
samengesteld gezin.

Een huisdiertje hoort daar voor ons ook bij, daarom hebben we 1 jaar geleden een
pomeriaantje (hondje) gekocht en haar de naam Lexi gegeven. Super klein hondje, maar
ook super lief.

In Maart 2024 ben ik begonnen op Skirne, maar ik had ervoor nog nooit gehoord van
Widar. Een kennis vertelde mij hierover, ze vertelde: dat is nu eens echt iets voor jou.

Wendy van Akeren
Zo ben ik dus bij jullie terecht gekomen.

Over het antroposofische wil ik ook nog wel even iets kwijt, dit is/was voor mij ook allemaal nieuw,
maar ik ben tot een punt gekomen dat ik het nu best jammer vind dat ik er nu pas over leer, want ik
ben ervan overtuigd dat als ik dit vroeger (als klein meisje) al meegekregen had, er waarschijnlijk mijn
leven heel anders had uitgezien... in de positievere zin.

Maar ik leer graag bij, dat houdt mijn geest jong. Nooit te oud om te leren toch?!

Ik kan jullie verklappen dat ik elke dag graag naar Skirne kom, dit voelt voor mij als een 2% thuis en dat
maakt me echt heel gelukkig. Ik ben dus uiterst dankbaar voor mijn plekje hier op Widar. Want zorgen
voor anderen is en blijft mijn grootste passie.

Buiten Widar ben ik ook nog heel graag bezig met het geven van voedsel aan mensen in hongersnood.
Wil je hier meer over weten, vraag het me gerust, want ik praat hier heel graag over.

In de kringloopwinkels kan je me ook dikwijls vinden, daar ga ik steeds opzoek naar verborgen
schatten.

Zo, dit ben ik in een notendop, willen jullie nog meer weten, spreek me gerust aan als jullie me eens
tegenkomen.

Zeer warme groetjes,

Wendy
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Bart Onghena

Ik heb een heel fijn jaar achter de rug. Op einde van de maand mei hadden wij op Skirne
een Familiedag. Het weer was niet zo goed maar toch was het een geslaagde dag vol
lekker eten en drinken. Ik heb goed kunnen babbelen met de families van andere
bewoners. Ook mijn pa Donny en zus Gaby waren erbij! Ik was zo content! Maar er was
dit jaar ook een ander groot feest op Skirne. Ik ben in september 60 jaar geworden! Ik
was zeer zenuwachtig maar het was de moeite waard. ledereen weet dat ik heel graag
lasagne eet, deze kon dus niet ontbreken. Ook een ongelooflijk lekker taart van onze
bakkers heeft mij gesmaakt! Medewerkers en bewoners hebben mij verwend met veel
cadeautjes, onder andere ook een paar uitstapjes. Voor mij was het een zeer geslaagd
jaar!

Tot zien allemaal en groetjes van Bart.
Francois Seghers:

Moeilijk ja, nog steeds heb ik het regelmatig moeilijk, door het verlies van mijn familieleden en door
heimwee naar mijn thuishaven in Temse.

Toch op Skirne staan de medewerkers altijd klaar met een luisterend oor om me op te beuren. Jan en
Joke komen ook regelmatig binnen en daar kan ik ook steeds een opbeurend woordje van krijgen.

De telefoontjes naar mijn zus op dinsdagavond daar word ik blij van, wanneer ik verneem dat alles
goed gaat.

Op werkgebied ga ik elke voormiddag naar Idafeld. lk ga daar
groenten snijden, koken, koffiezetten, tafels dekken. Allemaal
taken die ik met plezier doe.

Op dinsdag namiddag eierschalen fijn maken bij Denise, op
donderdag samen met Melanie op Breidablik noten kraken
en meehelpen poetsen. En ja hoor, ik ben nog goed in de
weer.

Op mijn pensioendagen een koffietje en mijn Story, zalig!

Oh ja, ik ging ook 2 maal naar Hooidonk op vakantie, die andere omgeving en nieuwe mensen geven
mij een zalig vakantiegevoel.

Hilde Pauwels

2024 was een rustig jaar en zo heb ik het graag! Huize Breidablik en de weverij bleven mijn vertrouwde
werkplaatsen. Wel ging ik twee keer op reis!

In mei ging ik met Joke naar Arthur, Asa en de kinderen in Zweden. Daar heb ik enorm van genoten!
Terwijl het in ons landje nog koud en nat was, scheen daar het zonnetje. Ik kwam zelfs terug met een
kleur! Samen met Joke sliep ik in het gele huis. Daar hebben we heel wat gerommeld en zelfs muren
gesloopt! Ook heb ik bij Arthur op de tractor gezeten. Heel spannend vond ik dat!
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In oktober ging ik met Diny naar Oostende. De treinreis vond ik zalig; lekker naar buiten kijken naar het
passerende landschap en wegdromen. We gingen op hotel met een uitgebreid ontbijtbuffet met alles
wat je maar kon wensen. Ik wist niet wat kiezen. We namen de veerboot naar Oosteroever en gingen
daar lekker uitwaaien. Af en toe een koffietje hoort er natuurlijk ook bij. Maar waar ik me al maanden
op verlekkerde waren mosselen! Diny vergeleek alle restaurantjes voor mij en koos er toen eentje uit.
Gesmuld heb ik!

De grootste verandering voor mij? Het pensioen van Ria. Meer dan dertig jaar werkt ze al op Widar en
ze kent mij door en door. Ik ga haar enorm missen! Vele jaren was ik haar aandachtspersoon. Hieronder
mijn gedicht voor haar:

Liefste Ria, Kom je af en toe nog eens op bezoek?
Dan krijg je zeker een koffietje en koek.

Lange tijd stond jij altijd voor mij klaar, De deur staat altijd open voor jou,

Wij kennen elkaar al meer dan dertig jaar. Weet dat ik heel veel van je hou.

Daarom wil ik jou met deze woorden uitgebreid

prijzen, en jou alle lof bewijzen. Lieve Ria, mijn woorden zijn nu op,
Dit was het in een notendop.

Samen werken, dat konden wij goed, Ik ga je missen, dat is waar,

De was en de plas elke dag met nieuwe moed. maar vooral ben ik je heel dankbaar.

Samen kokkerellen in de keuken,

En elke dag opnieuw dezelfde spreuken! Heel veel liefs van Hilde

Jouw aanwezigheid was zo fijn, zo heel
gewoon,

Nét dat maakt jou zo schoon.

Niets was ooit te veel voor jou,

Jij liet ons nooit staan in de kou.

Jij was nooit iemand van het groot lawaat,
Stilletjes bereikte jij resultaat.

Je wist mij altijd te kalmeren,

En liet mij nieuwe dingen proberen.

In de tuin werken, met mijn handen in de
grond,

En rustig blijven in de buurt van een hond.
Wie had dat ooit gedacht?

Helend was jouw hartenkracht!

En wanneer de kriebeltjes toch eens kwamen,
Wandelen over de hofpad samen.

Of anders alles in het kriebelpotje en snel!

Ja, samen met jou red ik het wel.

Skirne zal niet meer hetzelfde zijn zonder jou,
Wie bleef ons eerder zoveel jaren trouw?
Samen met Jan en Joke en de kinderen Borghs
al die tijd,

Je was er altijd, dat is een feit!
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Isabella Steylaerts

Hoi hier ben ik weer, ik werk nog steeds in de tuin wieden doe ik graag in de
buitenlucht kom ik tot rust.

In het atelier bij Denise of Sean scheur ik papier en help ik mee met allerlei
leuke taakjes een fijne afwisseling voor mij.

Op Skirne woon ik graag en kom ik tot rust op mijn kamertje.

En ja hoor in het weekend worden er soms pannenkoeken gebakken, bananen
milkshake gemaakt en chocolademelk, ik help dan heel graag mee.

Wanneer ik het een beetje moeilijk heb zingen we een liedje, en samen
luidkeels het melodietje, oh ja kleuren en puzzelen vind ik ook heel fijn of

buiten zitten, op de bank in de zonneschijn.

Jef en de Skirne-ploeg
Lieve Ria,

Meer dan 30 jaar Widar is
een hele brok, nietwaar!

Dus begonnen in 1991

Uw Widar-levensloop
schrijven wordt voor mij een
hele klus die ik met veel
plezier doe!

Lambik met zijn
teletijdmachine of misschien
Rudolf Steiner zullen wel wat
helpen.

Begin juni 2015, na een
week op proef in huize
Midgard, ben ik op Skirne
voor het eerst geweest toen
Frieda in de woonkamer
opgebaard lag.

Waarschijnlijk hebt gij en
Joke mij daar voor het eerst
gezien en ik jullie.

Ik vertel nu een paar
aangename gebeurtenissen,
die ik samen met jou beleefd
heb. En volgens Steiner zijn
dat er best 7.

Van aardbei tot lavabo.

In augustus 2017 was ik
bezig 1200 aardbeiplantjes
te wieden achter het
kippenhok.

Op een prachtige morgen
verheugde ik mij om tussen
mijn plantjes te gaan zitten.

Na het ontbijt hoorde ik je
zeggen: “Wij gaan uw kamer
grondig poetsen tegen
negen uur.”

Om half negen begon ik alles
al af te stoffen, want ik wilde
heel rap klaar zijn.

Om negen uur kwam jij
helpen en zei: “Uw gordijn
gaan wij afdoen om te
wassen?”

Ik antwoordde: “Mijn kamer
is pas geschilderd en de
gordijn is toen gewassen
geweest.”

Dat vond gij goed, oef. Maar
toen sprak jij over mijn
lavabo. De sifon moest los,
want die kon verstopt zijn.
Zoals in sommige andere
kamers? lk deed de kraan
heel ver open en zei: “Zie
hoe goed het afloopt!”

Maar het moest toch los.
Alles was natuurlijk proper.

Alles werd terug
ineengedraaid, maar het
bleef lekken. Want de
rubberen dichtingsring
was gevallen.

Na een tijdje was alles oké
en heb ik nog rap
gestofzuigd en toen zei jij:
“Jef, ga maar rap naar uw
aardbeien, ik zal wel dweilen
... Eindelijk!

Beste mensen, met ons Ria
je kamer poetsen is altijd
heel grondig.
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Over Ria en kalkverf.

Toen Skirne pas af was heeft Ria samen met Joke alles zeer mooi geschilderd. En hoge stellingen
moeten plaatsen. Ik vind dit geweldig van die 2 dames.

Heb ik dit horen vertellen of gedroomd, ik weet het echt niet.
Onze Willy kwam toen kijken ...En de pot gele verf viel van de stelling.

Ria en Jef.
ledereen heeft op Widar een aandachtspersoon. Voor mij is dat Ria.

Wij zijn al eens een zomer samen met Lutgart en Pol een hele dag gaan fietsen. Een dag om niet te
vergeten. Op een mooie herfstnamiddag, in 2019, zijn Ria en ik samen de pas gerestaureerde
gebouwen van Wortel-kolonie gaan bekijken en samen iets gaan eten. Ook de kerk van Hoogstraten
kwam al aan de beurt. Leuk die uitstapjes samen!

Je was ook altijd heel bezorgd om mijn gezondheid. Als ik na de voormiddagpauze..........nog verder
wiedde, hoorde ik een stem: “Jefke Jaeken, wat ben jij daar nog aan 't doen?”

Ria en Hilde.
Een paar jaar geleden had Ria ook Hilde als aandachtspersoon.

Voor Sint-Niklaasavond had ik Hilde getrokken. Dus Ria moest met ons beiden gaan winkelen. Dit was
niet simpel om iets te kopen voor Hilde als ze er zelf bij was. We hebben het kunnen oplossen door aan
Hilde te zeggen dat ze eens naar de mooie popjes moest gaan kijken.

Het prieeltje.

Met Sint-Niklaas 2019 moest ik een cadeautje voor Joke kopen. Ria maakte een prachtige maquette
van een prieeltje.

Wij hebben eerst 1 jaar gezocht voor een bouwer. Dat is de vader van Nele geworden. Ook het echte
prieel is een droom!

Het terras van Skirne.

Op een lente stond het vol mos. Ons dappere Ria heeft het afgespoten met de hogedrukreiniger. Toen
de klus klaar was, had ons Ria precies de mazelen en een doucheke kon ze wel gebruiken.
Nu een paar jaar later ziet het er nog altijd netjes uit.

De verloren schapen.

Op een zondagnamiddag zaten wij op het terras in de zon. Er werd alarm geslagen want Ludo en Koen
van |Idafeld waren verdwenen tijdens de voormiddag. ledereen werd gemobiliseerd. Om 4 uur ging Ria
met ons in de Bayerd iets drinken. Op de Strikkeweg onderschepte Ria de ondeugende schapen.

Lieve Ria, wij bewonderen je om de vele jaren van goede zorgen voor ons allen.

Nu kun je wat langer slapen en het rustiger aan doen. Fijn dat je dan nog een hele boel plezante
dingen met ons wilt komen doen.

Lieve Ria, heel veel keer bedankt voor je moederlijke zorgen. Hopelijk kom je ons nog dikwijls
bezoeken. Jef en de Skirne-ploeg
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Lisa de Vocht

Hallo, ik ben Lisa, 33 jaar en ik heb in 2016 stage gedaan op
Widar in huize Ekkehart.

Mijn toenmalige stagebegeleidster zei “Jij gaat naar Widar!
Daar ben je als een vis in het water!”

Het was inderdaad een heel leuke stage!

Daarna heb ik in vele andere instellingen en vzw’s gewerkt
en de sociale kaart geéxploreerd. Maar nergens is de
verbinding met de essentie van het leven zo puur als op
Widar.

Ik bewonder de visie en het engagement van de
organisatie. Ik geniet elke keer weer van de huiselijke
warmte en de mensen.

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met handwerk, schilderen en bakken.

Met mijn vrienden ga ik uit eten, wandelen in de bossen, zwemmen in het meer, ' ’&

dansen in het café of spelletjesavond doen bij iemand thuis.
Ik hou van dieren. Ik heb een kat, een brede kater en hij is nu 12 jaar bij mij. )
Ik kijk er ook naar uit om de paarden van Widar te zien. Zelf heb ik lang

hippotherapie begeleidt in Schilde waar we na de uren ook grote toeren gingen
rijden door de bossen. Dat was zalig!

Marijke Vermeeren

Ik werk met veel enthousiasme bij Den Bayerd en in de melkverwerking. Ik leer heel graag bij en ik kom
heel graag onder de mensen.

Waar ik ook van geniet zijn de mooie natuurwandelingen, of gewoonweg in de avond bij de bewoners
zitten en luisteren naar elkaars verhalen. Leuk toch.

Waar ik recent mee ben begonnen is haken, als er ergens wat vrije tijd over is, dan begin ik er graag
mee.

Mijn agenda is steeds goed ingevuld, afspraakjes met mijn lieve vriend Louis, thuis, turnen, uitstapjes,
vakanties en niet te vergeten, vrienden. Ik heb dus een druk maar heel leuk
leventje, maar ik vind altijd nog wel een gaatje voor iets nieuws of leuks om
erbij te doen, vervelen zit er bij mij dus niet in.

Ik heb ook groot nieuws te vertellen...

Op 21 januari, is Elodie geboren, zij is het kindje van mijn broer Hans. Echt
een prachtig kindje, vraag gerust maar eens naar een foto van haar, ik laat ze
jou met plezier zien.

Warme knuffels
Marijke
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Nancy Coene

Ik ben nog altijd heel content met mijn werk. Afgelopen jaar bracht dus geen verandering in
werkgebieden. In de voormiddag werkte ik nog steeds op Idafeld, waar ik hielp met koken en poetsen.
In de namiddag was ik actief in de winkel/verwerking. Op woensdagochtend werkte ik in de weverij, in
het poppenatelier. Dit gaf veel afwisseling in mijn week. Leuk al die verschillende taken die ik graag
doe!

2024 was niet mijn beste jaar op het gebied van gezondheid. Ik had regelmatig last van verkoudheden
en voelde me vaak moe. Uiteindelijk bleek een ijzertekort de boosdoener. Om te achterhalen waar dit
vandaan kwam, hebben de dokters me grondig onderzocht. Gelukkig bracht de juiste medicatie
verlichting, en voel ik me nu alweer een stuk beter. Wat een opluchting!

Op de opendeurdag, waar ik zo naar had uitgekeken, had ik helaas opnieuw pech. Ik struikelde en viel
op mijn neus. Dat betekende een hele namiddag doorbrengen op de spoeddienst, samen met Zuzana.
Daar kreeg ik bezoek van mijn broer Jimmy, wat de pijn toch een beetje verzachtte. Gelukkig bleek er
niets ernstigs aan de hand en kon ik snel terug naar Skirne.

Maar zoals jullie weten, laat ik me niet zomaar uit het veld slaan. Ik blijf altijd mijn zonnige en positieve
zelf! Gelukkig schenken mijn beren me nog veel vreugde!

Ik had wel het geluk om meerdere keren op vakantie te kunnen
gaan. Eén van de mooie ervaringen van 2024 was de uitwisseling
met het Maartenhuis op Texel. Dat doe ik al vele jaren en daar kan
ik echt van genieten.

Begin juli ben ik met de bewoners van huize Yggdalir op vakantie
geweest naar Frankrijk, waar we verbleven bij de vader van Els. Het
was een fijne tijd, heel gezellig. Ja, echt leuk.

Daarnaast heb ik ook genoten van een paar daagjes in Center Parcs,
samen met mijn pleegzus Nadia en haar gezin. Heerlijk om even
helemaal weg te zijn en quality time door te brengen.

En dan waren er natuurlijk ook nog de vrije weekends die ik bij
Nadia en Miranda, mijn zus, mocht logeren.

Doorheen het jaar heb ik op vrijdagavond geregeld weer veel plezier beleefd op de KVG-fuiven. Het is
altijd een feest om daar te zijn en samen met anderen te dansen. Yes, ik hou van een goede party.

Af en toe maakte ik een klein uitstapje met Nikki. We gingen dan shoppen, lunchen bij Barzoen of
samen genieten van een lekker koffietje. Kleine momenten van plezier maken het leven zoveel mooier!

Ondanks de tegenslagen was 2024 een jaar met mooie momenten, leuke activiteiten en fijne mensen
om me heen. Ik kijk met een positieve blik vooruit naar wat 2025 zal brengen!

Jullie zonneke
Nancy
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Willy Nuyens

Ook voor mij weinig nieuws wat betreft werkgebieden. In de voormiddagen werkte ik in de tuin.

In de namiddag was ik in de winkel aan het helpen. Dan reed ik met de kar naar de andere huizen en
maakte ik de varkensemmer leeg.

Na het werk vertel ik ook altijd graag aan de medewerker wat ik heb gedaan. Ik maak heel graag een
praatje met mensen. Vrijdagmiddag is echter een speciale dag: mijn pensioendag! Een moment om
even te ontspannen en te genieten. Lees: met mijn autootjes spelen of in autotijdschriften kijken.

In het begin van het jaar was er een stagiaire die me wilde leren opruimen. Zij ging met mij aan de slag
om me te leren mijn spulletjes in verschillende mandjes te sorteren. Even vond ik dat leuk, zo samen
met haar. Maar de lol was er snel af van zodra de stagiaire was vertrokken. Opruimen blijft een
uitdaging.

Naast het werk waren er ook gezellige uitstapjes met Nikki. We gingen wel eens een koffietje drinken
en iets lekkers snoepen. Dat smaakt me altijd!

Een hoogtepunt was het uitstapje naar de zoo met Hilde, Anja en Nikki. Daar had ik al lang naar
uitgekeken, en eindelijk was het zover. We zijn die dag met de trein naar Antwerpen gereden.

De aap in mij kwam daar helemaal naar boven, en het werd een dag vol plezier en verwondering.

De vrije weekends waren me nog steeds heilig. Ik ben
altijd ontzettend blij dat ik naar huis mag, naar mijn lieve
zus. De zomermaanden heb ik ook bij haar doorgebracht.
In augustus ben ik met haar naar Spanje op vakantie
geweest. Na jaren niet gereisd te hebben, was het heerlijk
om weer eens in het vliegtuig te stappen en eropuit te
trekken. De weken voor vertrek was ik al helemaal in de
sfeer en zong ik doorheen de dag "Eviva Espana. Ik weet
niet hoe vaak heb ik de medewerkers een boekje over
vakanties in Spanje onder de neus heb geduwd, zo erg
keek ik er naar uit!

Tussen al deze belevenissen door was er natuurlijk ook
ruimte voor plagen, grappen en grollen. Ik ben en blijf een
vrolijke vogel (ok, toegegeven, 's morgensvroeg dan misschien niet). Een beetje humor maakt alles
leuker!

Kortom, 2024 was een leuk jaar! Tot volgend jaar iedereen!
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YGGDALIR

Januari begon bij ons in huis al direct met een afscheid en een welkom, Johnny verhuisde naar Landvidi
en in zijn plaats kwam Doenja die wij van harte welkom heten op Yggdalir en die ook een warme plaats
in de groep heeft bemachtigd.

In Januari stopte de stage van Lisa die toen al heel lang bij ons in huis heeft gestaan maar we hadden
nog geen tijd om haar te missen of ze stond in maart al terug in huis maar dan als onze nieuwste
medewerker!

En in de winter kregen we ook nog groot nieuws te horen dat onze Stephanie zwanger was (van een
klein meisje maar dat wisten wij toen nog niet @) wat waren wij blij voor haar en Jeroen!!

De winter was eindelijk achter de rug en de lente was in volle bloei bezig toen Sean een
trotse papa werd van een baby zoontje Henri

In Juni hebben we samen met heel Widar het Sint-Jan feest kunnen vieren maar ook
tegelijkertijd het pensioen van Monique die na zoveel trouwe jaren de liefde en respect
heeft verdient van iedereen die haar kent. En als mooie afsluiter is Monique samen met Ellen en het
huis naar Frankrijk vertrokken om daar nog eens met zijn alle te genieten van het lekkere Franse weer.
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In de zomer zijn wij naar Buitenbeenpop gegaan. En festival waar iedereen welkom is. We hebben daar
gelachen, gedanst en daar hebben we ook nog op de foto kunnen staan met de enige echte Bart
Peters!

Uitstap Buitenbeenpop

Na de zomervakantie heeft Carine ons team komen versterken en kort daarna
kwam ook Staf Seys bij ons in Yggdalir die heel even weg was van Widar maar
gelukkig direct terug thuis voelde.

En na zoveel maanden wachten was ze er eindelijk Ella!!

Lief klein dochtertje van kersverse ouders Stephanie & Jeroen.
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IDAFELD

Een jaar vol vreugde en samen zijn

Voor ldafeld was 2024 een bijzonder en veelzijdig jaar! Elk jaar brengt nieuwe veranderingen met zich
mee: we nemen afscheid, verwelkomen nieuwe gezichten en beleven samen mooie momenten. Dit
jaar was geen uitzondering. Van gezellige groepsuitstapjes tot waardevolle één-op-één momenten, ook
in 2024 hebben we weer volop genoten van alles wat het jaar ons bracht. Terwijl de seizoenen elkaar
afwisselden, groeiden we als huis. Hier blikken we met warmte en verbondenheid op terug!

Januari — Een nieuw begin

Het nieuwe jaar begon met vreugde en frisse energie. Januari, februari en maart waren feestelijke
maanden met veel verjaardagen van onze bewoners, wat betekende dat we samen konden genieten
van heerlijke feestmaaltijden en gezellige uitstapjes. We merkten dat de winter begonnen is. Buiten
was het koud, maar binnen vonden we warmte in ons huis en in elkaars gezelschap.

Februari — Winterse gezelligheid

In februari maakten we een uitstap naar Zondereigen, een mooie wandeling gevolgd door een warme
drank in het Schutters Hof. Deze wandeling werd regelmatig een moment van ontspanning en
verbinding, iets waar we steeds weer van genieten. Langzaam begonnen de uitstapjes weer toe te
nemen, wat zorgde voor nieuwe ontmoetingen en fijne herinneringen.

Maart — De lente ontwaakt

Maart bracht verandering en avontuur. Onze collega Andrés vertrok samen met Erik, Wim en Nico voor
een week naar Tenerife, een bijzondere ervaring voor iedereen. Daarnaast vierden we Pasen met een
heerlijk paasontbijt en gingen we met Landvidi paaseieren zoeken. De verbondenheid die we voelden
tijdens deze momenten verwarmde ons hart.

April — Afscheid en verwelkoming

April was een maand van verandering. We namen afscheid van Nathan, die bij ons de nachten deed en
in de landbouw werkte. Hij vertrok op een prachtige wandeltocht, maar gelukkig horen en zien we hem
nog. Ondertussen verwelkomden we Eddy, die voortaan de hele week op Widar zou slapen. Vanaf dat
moment hadden we acht bewoners in ons huis.

Mei — Rust en samenzijn

Mei bracht rust en mooie momenten voor ons huis. De bewoners genoten ervan als medewerkers hun
kinderen of familie meenamen naar het werk. Het was prachtig om te zien hoe natuurlijk en waardevol
deze ontmoetingen waren voor iedereen.

Juni - Een maand van groei

Juni was een vruchtbare maand. De bewonersconferentie vond plaats, een moment van ontmoeting en
openheid waar iedereen welkom was. Onze collega Jinte vertrok samen met Wim en Andres naar de
conferentie, terwijl Wouter op fietsvakantie ging naar Nederland. Het Sint-Jan feest was een prachtig
moment van verbondenheid en licht.

DORPSGEMEENSCHAP WIDAR 28 JAARVERSLAG 2024-2025



MENSEN MET EEN BEPERKING EEN ZO NORMAAL MOGELIJK LEVEN LATEN LEIDEN ...

Juli - Vakantie en traditie

In juli namen we afscheid van inwonende Arie en wensten hem het allerbeste toe. Ons huis genoot
ondertussen van een heerlijke vakantie met Dorien en Jinte, vol wandelingen, uitstapjes en
ontspanning. Op de terugweg mocht onze jaarlijkse uitstap naar lkea natuurlijk niet ontbreken, een
traditie waar iedereen naar uitkijkt! Daarnaast vertrokken veel bewoners op hun eigen vakanties.

Augustus — Laatste zomermomenten

Augustus bracht nog meer vakanties, maar langzaamaan keerde iedereen terug naar het normale
ritme. We genoten van de laatste zomerse avonden rond het kampvuur. Tijdens deze maanden kregen
we ook ondersteuning van jobstudent Synne, die ervoor zorgde dat alles goed bleef draaien terwijl
collega's genoten van hun welverdiende verlof. Andrés vertrok naar Costa Rica, Andrea naar Spanje en
Dorien naar Frankrijk.

September — Nieuwe energie

In september begon een nieuw hoofdstuk. Dorien vertrok naar Landvidi voor een nieuwe uitdaging,
maar gelukkig niet ver van ons. Andrés werd onze nieuwe huisverantwoordelijke, wat voor stabiliteit en
vertrouwen zorgde. Na een drukke zomer verwelkomden we onze nieuwe inwonende, Livia. Jinte
vertrok op haar welverdiende vakantie naar Duitsland om te kamperen aan de rivier de Moezel.

Oktober — Terug naar rust

Oktober bracht een gevoel van rust na alle veranderingen in september. De avonden werden weer knus
en gezellig met de open haard aan. Elin nam haar welverdiende verlof en ging op een prachtige
roadtrip door Normandié.

November — Samen zijn

November stond in het teken van samenzijn. Met de herfst kwamen ook de vele jaarfeesten terug,
waar we samen als huis en als gemeenschap van genoten. Ondertussen begonnen de verjaardagen
weer op te lopen, wat voor extra feestelijkheid zorgde.

December — De warmste maand

December was de warmste maand, vol gezelligheid en vieringen. Onze bewoner Elout werd 40 jaar en
dat moest gevierd worden! Heel Widar kwam samen voor een stukje taart, koffie en een prachtige
speech van Paul. De sinterklaasavond was een groot succes met spelletjes en cadeautjes. Kerst bracht
ons samen voor een sfeervolle kerstavond en eerste kerstdag, waarna de bewoners naar huis
vertrokken om de feestdagen met hun familie te vieren. En zo kwam 2024 tot een einde.

Met een hart vol mooie herinneringen kijken we terug op een jaar van warmte, gezelligheid en
verandering. Wat zal 2025 voor ons in petto hebben? We kijken ernaar uit om het samen te ontdekken!
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Foto’s Februari en Maart

Foto’s December

Onze mooiste herinneringen aan 2024

Wim: Mijn mooiste herinnering in 2024 is mijn vakantie naar Tenerife! Samen met mijn medebewoners
Erik, Nico en mijn begeleider Andrés heb ik enorm genoten. Het was een geweldige ervaring, en ik heb
zelfs wat Spaans geleerd, iets wat ik nog steeds oefen. Volgend jaar wil ik graag terug naar Tenerife!

Erik: Mijn leukste herinnering van 2024 zijn mijn vakanties naar de zee. lk ga sinds een paar jaar graag
naar de Belgische kust en kom daar enorm tot rust. De frisse zeelucht en de ontspannende sfeer maken
het voor mij een perfecte vakantie!
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Andres: Mijn magische herinnering van 2024 is mijn verjaardag in de dierentuin. Samen met Jinte en
Ludo heb ik een fantastische dag beleefd. De dieren, de sfeer en het gezelschap maakten het een
onvergetelijke ervaring.

Ludo: Mijn meest waardevolle herinnering aan 2024 is dat ik met kerstmis bij mijn broer ben gaan
logeren. Dit was een fantastische ervaring en een bijzondere tijd samen. Kerstmis vieren in familiekring
betekende veel voor mij!

Wouter: Mijn sportiefste herinnering aan 2024 is mijn fietsvakantie in Nederland. Het bijzondere aan
deze reis was dat ik de enige Belg was in de groep. Het was een prachtige ervaring om door Nederland
te fietsen en nieuwe mensen te ontmoeten!

Elout: Mijn geweldige herinnering aan 2024 is mijn 40e verjaardag. We hadden iedereen van heel
Widar uitgenodigd in Idafeld en ons huis zat zo vol dat je amper kon lopen! Het was een fantastische
dag, en ik was zo blij dat mijn ouders er ook bij waren om mijn verjaardag mee te vieren.

Nathalie: Mijn gaafste herinnering aan 2024 is dat ik tijdens de zomervakantie twee weken in de studio
mocht logeren. Zo had ik mijn eigen plekje en kon ik ervaren hoe het is om op mezelf te wonen. Dit
vond ik fantastisch, en ik hoop dat ik dit volgend jaar weer kan doen!

Eddy: Mijn beste herinnering aan 2024 is dat ik in de weekenden nog steeds naar huis kan gaan. Ik
woon sinds een jaar op Idafeld en geniet hier enorm van, maar ik vind het ook heerlijk om in het
weekend even thuis te zijn. Die afwisseling maakt het voor mij heel bijzonder!

Idafeld
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ATELIER BALDER

Brr buiten is het koud en nat. Op deze moment is het zalig om in het atelier te werken. De warmte van
de kaarsen en de heerlijke geur van de bijenwas, verwarmen ons.

Johnny werkte nog een paar dagen in het atelier voor hij naar Landvidi verhuisde. We missen zijn
humor en hoe goed hij kon vlechten.

Wanneer de eerste krokussen beginnen te verschijnen, maken wij mooie
versieringen voor in Den Bayerd. Zo wordt Den Bayerd ook terug wat kleurrijker.

Het is nog steeds te koud om buiten te werken. Dan leren we
nieuwe dingen in het atelier. Zo maakten we van macramé
bloemen. Ook scheuren we nog steeds eierkartonnen voor de
geschenkmandjes die je in winkel en Den Bayerd kan kopen.

Beniji is zeer goed in het pitriet vlechten, zo schakelden verschillende bewoners en medewerkers hem
in om een wasmand of een vuilbak te vlechten. Marina hoeft hem (bijna) niet meer te helpen. Wauw

wat knap van hem @)

Alle bewoners kunnen ondertussen vlechten. Sommigen hebben nog wel hier
en daar wat hulp nodig. Daarvoor zijn we onze vrijwilligster en alle
verschillende stagiaires heel dankbaar.

In maart als de brandnetels beginnen te groeien gaan we deze plukken.
Auw pas op de je u niet prikt. Al gebruikten de Romeinen vroeger
brandnetels om zich warm te houden. Als ze het koud hadden gingen ze
in de brandnetels liggen en zo kregen ze het warm. lets om eens uit te
proberen?

Als we veel kruiden hadden dan ging de droogoven aan. De heerlijke geur
en warmte verspreidt zich door het atelier. Wanneer de kruiden droog
zijn, helpt iedereen mee om deze in dozen te steken.
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Daarna maken we verschillende theemengelingen. Deze kan u proeven in Den Bayerd en ook de
verschillende huizen krijgen onze thee. Vinden jullie de thee lekker? Laat het ons gerust weten.

De dagen worden langer, buiten wordt het beter weer. Het zonnetje schijnt en het is tijd om buiten te
werken.

We zaaien kruiden. We kopen plantjes en deze planten we buiten
We nemen stekjes en proberen zo om de planten te vermeerderen.
Onkruid wieden hoort er ook bij en dit is een hele klus

We zaaien een mooie bloementuin waarna deze prachtige bloemen te bewonderen zijn in Den Bayerd.
Hebben jullie onze reuze zonnebloemen gezien? Wat een mooie kleuren.

Na de zomer kregen we veel pompoenen van de tuin. Deze sneden we super klein en gingen daarna in
de droogoven. Het was heel veel en een plakkerig werkje.

Het begint al terug wat kouder te worden en de vogels vinden moeilijker eten. We maken al een paar
jaar vogelvoederklokjes. Dit is een hele klus. Deze vogelvoederklokjes worden gevuld met vet en
granen zo kunnen de vogels heerlijk genieten. U kan ze nadien kopen in de winkel.

In december leerden we prikvilten van stagiaire Nancy. Deze werkjes zullen ook in Den Bayerd op
gehangen worden om te bewonderen.

Zo zijn jullie weer op de hoogte wat er in ons atelier gebeurd.

Groetjes van het atelierteam Wortel
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BAKKERIJ]

2024, een bewogen jaar voor de bakkerij.

In het voorjaar van 2024 liet Hermus, onze bloem leverancier ons weten dat ze er mee stopte en zich
gingen richten op het produceren van dierenvoeding. Hun graanmolen werd verkocht aan een paar
jonge heren. De molen werd uit elkaar gehaald, verplaatst en terug opgebouwd. Sinds toen bestelde
we onze bloem bij hen. Echter merkte we dat de kwaliteit niet was wat we gewoon waren. Dit ging van
kwaad naar erger tot frustratie van de bakkers. Zo erg zelfs dat we besloten om in de zomermaanden
enkel de broodsoorten te verkopen die we nog oké vonden. We beslisten opzoek te gaan naar een
andere leverancier en kwamen bij Spielberger terecht, een Duitse firma die ons tot op heden voorziet
van bloem.

In het begin van de lente melde Gert zich ziek. We hoopte dat dit iets van korte duur zou zijn, maar
niets bleek minder waar. Een vacature van tijdelijke duur werd op de Widar website geplaatst. Eerst
zonder succes, maar na een tijdje bood Jolein zich aan. Een jonge dame dat oorspronkelijk maar kort
zou blijven, maar ons uiteindelijk het hele jaar geholpen heeft. Eind Oktober neemt Gert na in totaal 9
jaar trouwe dienst, ontslag. We namen afscheid in kleine kring op Skirne. De zoektocht naar een
nieuwe bakker ging van start, aangezien Jolein terug gaat studeren.

Buiten het vertrek van Gert en de komst van Jolein kwam ook Nico een extra voormiddag en Paul 2
extra namiddagen naar de bakkerij. Verder kwam Thijs ons team versterken op maandag en donderdag
voormiddag. Tot slot kwam ook Vikke, een jonge kerel, 2 dagen per week helpen, maar hij startte
uiteindelijk een opleiding en verliet Widar.

Over de productie gesproken is er in de bakkerij ook 't één en 't ander veranderd. We merkten al een
tijd dat de vele koekjes, taarten en cakes voor de Liereman en Klein England hoeve
ons petje te boven gingen. We wouden inzetten op meer tijd en ruimte voor de
bewoners, maar door de hoge productie druk, lukte dit niet altijd. Na veel wikken en
wegen hakten we de knoop door en stopten we de samenwerking met deze 2
natuurpunten. Het doel hiervan was eerst en vooral meer kunnen inzetten op de
ontwikkeling van onze bewoners, maar daarnaast ook ruimte maken om nieuwe
dingen te proberen. Enkele voorbeelden hiervan zijn zuur desem foccaccia, zero
waste cookies, kaneel sterren enz.
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Op jaarbasis merken we onder meer een sterke stijging in de verkoop van ons zuur desem brood. In het
begin van het jaar startten we telkens met 2 kg voordeeg, tegen eind 2024 maakte we zelfs al 3 kg om
te zorgen dat toch iedereen zijn brood kreeg.

Deze stijging is voor de bakkerij en de bewoners een positief verhaal. Voor de bewoners omdat dit een
dankbaar proces is waarbij iedereen de handen mee uit de mouwen kan steken, van begin tot einde.
Dit was bij de taart, cake en koek voor de Liereman en Klein Englandhoeve, veel minder. Voor de
bakkerij omdat dit de grote hoeveelheden taart, cake en koek vervangt.

Onze bakkerij draait niet zonder 2 vrijwilligers die ons wekelijks komen helpen. We willen daarom Sonja
bedanken om elke dinsdag namiddag ons bakkerij team te ondersteunen, daarnaast ook John om 2
keer per week de broodtoer te doen met Peter en Bart naar onze externe klanten.

In 2025 hopen we een nieuwe bakker te vinden, nog meer de focus te kunnen leggen op ons brood en
vooral de ruimte te blijven behouden om af en toe eens iets nieuws te proberen.

Foto’s bakkerij
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DEN BAYERD

2024 zijn we gestart met onze vernieuwde toog. Hierdoor kunnen we meer bewegen zonder tegen
elkaar aan te lopen We hebben ook de verlichting in een nieuw jasje gestoken.

Hierdoor hebben we een heel gezellige sfeer gecreéerd. Ook hebben we onszelf
in het nieuw gestoken. Nu zijn we herkenbaar aan onze rode t-shirt en zwarte
shorten.

Ook aan de jongste klanten is gedacht in 2024. De

speelhoek is verder aangevuld en aangekleed. Collega Lien heeft zich eens goed
uitgeleefd op de jaarlijkse rommelmarkt. Zo kunnen de kleintjes spelen terwijl de
ouders rustig iets kunnen drinken. De gezelschapsspellen worden geregeld
aangevuld. Zo kun je tijdens je bezoek een gezelschapsspel spelen.

Vanaf januari was den Bayerd vaak verhuurd. Nog meer als in 2023. We zien dat er vaste klanten zijn
die huren maar ook meer steeds nieuwe mensen
vinden hun weg naar ons om hun feestje te
organiseren.

In maart hebben wij ons vrijwilligersfeest verzorgd.
Dan zetten we onze vrijwilligers in de spotlights en
geven we hen de kans om elkaar te ontmoeten
tijdens een maaltijd.
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Wij zijn een dagje gesloten geweest wegens de BD-conferentie. Dit is een
jaarlijks terugkerend evenement voor mensen die interesse hebben in bio-
dynamische landbouw. In maart zijn ze nog verder de podcast over Wortel
Kolonie komen opnemen. Hier is ook Widar aan het woord geweest. De
bewoners hebben ook eens kunnen ervaren wat dit juist inhoud.

Begin oktober was er aan Den Bayerd een

wandeldag georganiseerd door Woof Project Europe Dit is een non-profit
organisatie met een klein team van vrijwilligers die honden op Cyprus redt
en opvangt en door middel van adoptie een nieuw thuis voor ze zoekt in
Belgié, Nederland of Luxemburg. Ze hebben dit georganiseerd zodat ze de
honden nog eens konden zien. Dit was een heel leuk evenement om mee
te verzorgen.

2 weken later hebben we de kempenrit ook nog verzorgd. Dit is een rit die
gedaan wordt met allemaal oldtimers. Als die oude auto’s is echt leuk om
eens te zien.

Op 27 oktober was een accordeonoptreden van Oleg Lysenko. Dit was ten voordele van Oekraine. Hij
zamelt geld om ziekenwagens te kunnen kopen om de mensen daar te helpen.

Begin november zijn we een weekje gesloten geweest voor de BD-conferentie. Dan hebben we een
hele week maaltijden voorzien voor deze groep mensen. Tijdens deze week was den Bayerd verhuurd
voor een toneelvoorstelling voor een school.

In december hebben we voor de eerste keer een ontbijt georganiseerd. Dit was een enorm succes en
was snel volgeboekt. Er werd voor een 45-tal personen een lekker ontbijt voorzien met heel veel
producten van Widar. Het was zo’n succes dat we van plan zijn om dit nog eens te organiseren. Hou
zeker de website en onze facebookpagina van Widar in de gaten.
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Wil je graag eens langskomen en komen proeven van al onze lekkere dingen? Kom dan zeker eens
langs! Wij hebben niet enkel taart en koeken van onze bakkerij maar ook Jasper heeft het afgelopen
jaar veel lekkers gebakken als taart van de week. Zeker de moeite om eens langs te komen om te
proeven van zijn lekkernijen.

Wij zijn geopend op:
Maandag en zondag van 10u30 tot 17u30
Woensdag en vrijdag van 14u30 tot 17u30

Wil je graag meer informatie over de verhuur of een lunch in groep of... Dan kun je ons bereiken via
denbayerd@widar.be
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WEVERI]

Benieuwd wat 2024 voor ons in petto had? Dan neem ik jullie nu mee in ons verhaal.

Wafelweefsel Gerda

We zijn dit jaar gestart met het weven van afwasdoekjes.
Ditidee zat al lang in ons hoofd en hebben we nu verder
uitgewerkt. Een wafelweefsel leent zich het best voor deze
techniek, het heeft een wat stevige structuur en ligt goed
in de hand. We wisselen 2 kleuren af en weven er een
donkere rand rond. De doekjes zijn een succes, Gerda is
ondertussen al aan haar derde reeks aan het weven.

Foto wafelweefsel

Afscheid Vincent

Vincent is enkele jaren een vaste waarde geweest in de
weverij. Elke woensdag kwam hij vol enthousiasme binnen
en begon met plezier en met kennis van zaken te weven. Hij
heeft veel verschillende weeftechnieken geleerd waaruit
prachtige weefsel zijn ontstaan. In maart heeft hij afscheid
genomen om andere horizonten te verkennen. We wensen
hem hierbij veel succes.

Foto Vincent
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Scheermolen

In April hebben we de scheermolen in gebruik genomen, deze
gebruiken we om een ketting te scheren. De ketting zijn de
lange ketting draden die op het getouw worden gezet en
waartussen de bewoners de inslag leggen en zo het weefsel
opbouwen. We scheren nu dus zowel op het scheerraam als
op de scheermolen, Martine geeft de voorkeur aan het raam,
llse scheert graag op de molen, zo is iedereen gelukkig.

Foto Scheermolen

Christiaan in uitwisseling met Paul

Christiaan zien we regelmatig verschijnen in de weverij, in
uitwisseling met Paul. Hij komt dan een week weven en dat
bevalt hem wel. Hij is een natuurtalent, het weven zit hem echt
in de vingers. Het is elke keer een blij weerzien.

Foto Christiaan

Operatie Martine

In augustus gaat Martine opnieuw onder het mes, een tweede

rugoperatie dient zich aan. Gelukkig gaat alles goed en
kan de revalidatie beginnen. Ondertussen vangen
vakantiewerkers de leegte in de weverij wat op, Fee,
Jolien en Amber komen de weverij ondersteunen en
helpen graag waar nood is.

Op de foto: Fee, Jolien en Amber

gl

R
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Op bezoek bij Martine

In september starten Lotte en Anouk hun stage op en ook zij zorgen voor wat ondersteuning. Wij zijn
enorm dankbaar voor hun inzet en kracht. Ook Nadine, die ondertussen geniet van een welverdiend
pensioen, komt ons te hulp, waarvoor dank. Ondertussen is Martine herstellende en kan ze bezoek
ontvangen, want de bewoners zijn natuurlijk nieuwsgierig hoe alles verloopt en willen Martine graag
een hart onder de riem steken.

In november komen Geertje en Jeroen weer even wonen en werken op Widar. Geertje komt graag de
weverij versterken. Ze is een enorme hulp op alle gebied,
Geertje neemt vlotjes taken over, terwijl ze haar
weefkunnen en kennis aanvult. We pakken ook het stapel
naaiwerk aan die zich verzameld heeft, we zorgen dat de
getouwen opgezet zijn, maken extra kettingen en delen
complimenten uit aan de wevers die zich van deze drukte
rondom hun gelukkig weinig aantrekken. Zij blijven
gefocust en concentreren zich op hun weefwerk. Zo fijn
om te zien dat in alle hectiek het therapeutisch aspect
van het handweven houvast biedt.
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Wevers aan het werk: Paul, Stefan, Ils en Erik
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Opendeurdag 15 september

Onze opendeurdag is elke keer weer een
mooie kans om de bewoners en de geweven
en genaaide producten in de kijker te zetten.
Erik, Johnny, Stefan en Elout hebben met
groot enthousiasme hun weefkennis aan
familie, vrienden en geinteresseerden laten
zien, die natuurlijk erg onder de indruk zijn
van al dat kleurrijk spel van draden en
vlakken. Voor ons is dit een uitgelezen kans
om dit prachtige ambacht bij de bezoekers
onder aandacht te brengen. En natuurlijk zijn
we trots op de bewoners die al dit moois
realiseren. Het is zo fijn om ze te zien groeien
en we willen hen dan ook bedanken voor
hun tomeloze inzet elke dag.

Yvonne wieden, breien en wol pluizen

Yvonne wiedt in de tuin bij mooi weer, in de

weverij pluist ze wol en breidt ze buideltjes in katoen, ze is hier ook graag om haar verhaal te vertellen,
wat ze doet via tekeningen die ze maakt. Yvonne is een beetje op zichzelf, ze kan rust vinden wanneer
ze enigszins afgezonderd kan werken. Ze geniet ervan om buiten in de zon te werken, de zon en het
werk in de weverij geven haar een warme omhulling.
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Even kennismaken met...

Widar, Widar...Wie daar?

Ja, nu moet ik wel zeggen wie ik ben, als nieuwe

Py /l'T vrijwilliger in het weefatelier. Mijn naam is Renée. Ik
) il WV R \

j\&‘*ﬁf' g;;b'ﬂ!g;
- R

|~ heb een Nederlandse penwortel, na m’n 19° zijn er

veel Belgische zijwortels aangegroeid. In Vilvoorde,
op het Hoger Instituut voor
Tuinbouw/Tuinarchitectuur leerden Stefaan en ik
elkaar kennen. We wonen nu al 40 jaar in Vosselaar
waar onze 3 kinderen opgroeiden. Nu vinden onze 5
kleinkinderen het ook spannend om in de tuin te
spelen tussen kippen, groentetuin, serre, schommel,
fruittuin en bomen. Noem het een soort VELT-tuin.
(Vereniging voor Ecologisch Leven, koken en
Tuinieren). Stefan is bestuurslid van VELT-regio
Turnhout.

]
- A -

En zo raakte ik op de plantenruil-dag op de
Stadsboerderij Turnhout met Denise aan de babbel.
Misschien door m’n gebreide schapenwollen vest, kwamen we op het hoofdstuk wol spinnen. Ik ben
opgegroeid tussen veel dieren. Kippen, duiven, konijnen, geiten, pony’s en ook schapen.

Schapen — wol — spinnen — breien — weven.

Denise vertelde dat ze op Widar ook wel wilden leren spinnen en wol verwerken. En zo mocht ik op
een donderdagochtend een kijkje nemen in de weverij.

Wat werd ik daar blij: zoveel licht, kleur, draden, getouwen, strijkplank, naaimachines én ... prachtige
wevers/bewoners: Stefan, Erik, Isabelle, vaste weefster Gerda en opper-weefsters llse en Martine. In
plaats van hen te leren spinnen (ze konden dat immers als de beste) mocht ik dadelijk een stukje
weven. En de volgende keren inrijgen, knippen, strijken, en het zomen met een lusje van prachtige
theedoeken in heel veel kleur.

Elke week kijk ik weer uit naar de donderdagochtend (met koffie in de pauze en een heerlijk koekje uit
de bakkerij). Nog vaak hoop ik op deze ochtenden met m’n nieuwe weef-vrienden en vriendinnen te
mogen samenwerken.

Renée
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Weverijweetjes

Wist je dat ...

... erin 2024 weer niet minder dan 30 getouwen zijn opgezet en geweven?

... er bijna geen theedoeken in de winkel geraken omdat ze vaak al besteld worden terwijl ze nog op het
getouw zitten - de Widar theedoeken zijn dus bijna een collectors-item!

... enin de weverij veel geveegd en gestofzuigd wordt omdat er wonderlijk veel fijne stofdeeltjes van
zo’n getouw komen?

... s mee nadenkt over de kleuren waarmee ze wil weven en ook Stefan en Erik graag hun kleuren
kiezen?

... als je verstooid bent je per ongeluk ook achteruit kunt weven?

... Martine van alle tinten blauw houdt en llse iegelijk van alle keuren? ‘Kleur maakt mijn leven’ is haar
motto

... de meest gestelde vraag in de weverij is: Wanneer komt vrijwilliger Miek langs deze week? En
daarna, wie komt er opbomen?

... dat het opzetten van een weefgetouw — vooraleer de bewoner kan gaan weven — anderhalve dag in
beslag neemt?

... wanneer er allemaal stokken uit het weefgetouw vallen, dat wil zeggen dat er bijna 9 meter geweven
is?

... Geertje het jaar mee mocht afsluiten en heel graag alle draadjes door de hevels en het riet haalt
omdat ze dat meditatief vindt?

... Rita van Biodynamica elke woensdag trouw op pad is om het poppenatelier te ondersteunen en de
mooiste creaties uit haar mouw te schudden?

... Wij benieuwd zijn wat het volgende jaar voor nieuws zal brengen?

Warme creatieve groeten,

llse en Martine
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ATELIER BALDER

Brr buiten is het koud en nat. Op deze moment is het zalig om in het atelier te werken. De warmte van
de kaarsen en de heerlijke geur van de bijenwas, verwarmen ons.

Johnny werkte nog een paar dagen in het atelier voor hij naar Landvidi verhuisde. We missen zijn
humor en hoe goed hij kon vlechten.

Wanneer de eerste krokussen beginnen te verschijnen, maken wij mooie
versieringen voor in Den Bayerd. Zo wordt Den Bayerd ook terug wat kleurrijker.

Het is nog steeds te koud om buiten te werken. Dan leren we
nieuwe dingen in het atelier. Zo maakten we van macramé
bloemen. Ook scheuren we nog steeds eierkartonnen voor de
geschenkmandjes die je in winkel en Den Bayerd kan kopen.

Beniji is zeer goed in het pitriet vlechten, zo schakelden verschillende bewoners en medewerkers hem
in om een wasmand of een vuilbak te vlechten. Marina hoeft hem (bijna) niet meer te helpen. Wauw
wat knap van hem @

Alle bewoners kunnen ondertussen vlechten. Sommigen hebben nog wel hier
en daar wat hulp nodig. Daarvoor zijn we onze vrijwilligster en alle
verschillende stagiaires heel dankbaar.

In maart als de brandnetels beginnen te groeien gaan we deze plukken. Auw pas op de je u niet prikt.
Al gebruikten de Romeinen vroeger brandnetels om zich warm te houden. Als ze het koud hadden
gingen ze in de brandnetels liggen en zo kregen ze het warm. lets om eens uit te proberen?

Als we veel kruiden hadden dan ging de droogoven aan. De heerlijke geur en warmte verspreidt zich
door het atelier. Wanneer de kruiden droog zijn, helpt iedereen mee om deze in dozen te steken.
Daarna maken we verschillende theemengelingen. Deze kan u proeven in Den Bayerd en ook de
verschillende huizen krijgen onze thee. Vinden jullie de thee lekker? Laat het ons gerust weten.
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De dagen worden langer, buiten wordt het beter weer. Het zonnetje schijnt en het is tijd om buiten te
werken.

e We zaaien kruiden

o We kopen plantjes en deze planten we buiten

e We nemen stekjes en proberen zo om de planten te vermeerderen.

e  Onkruid wieden hoort er ook bij en dit is een hele klus

e We zaaien een mooie bloementuin waarna deze prachtige bloemen te bewonderen zijn in Den

Bayerd. Hebben jullie onze reuze zonnebloemen gezien? Wat een mooie kleuren.

Na de zomer kregen we veel pompoenen van de tuin. Deze sneden we super klein en gingen daarna in
de droogoven. Het was heel veel en een plakkerig werkje.

Het begint al terug wat kouder te worden en de vogels vinden moeilijker eten. We maken al een paar
jaar vogelvoederklokjes. Dit is een hele klus. Deze vogelvoederklokjes worden gevuld met vet en
granen zo kunnen de vogels heerlijk genieten. U kan ze nadien kopen in de winkel.

In december leerden we prikvilten van stagiaire Nancy. Deze werkjes zullen ook in Den Bayerd op
gehangen worden om te bewonderen.

Zo zijn jullie weer op de hoogte wat er in ons atelier gebeurd.

Groetjes van het atelierteam Wortel
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MELKVERWERKING

Begin 2024 waren er niet veel veranderingen. We zijn in de kaasmakerij met dezelfde groep bewoners
en medewerkers gestart.

Bewoners die behoren tot het zuivelteam zijn:
Wouter, Erik, Doenja en Marijke.

Daarnaast hebben we vanuit het atelier in Merksplas ook hulp van Jules. Hij doet voor ons, van de
flessen die terugkomen, de doppen en etiketten verwijderen zodat wij deze weer opnieuw kunnen
gebruiken na reiniging. Toch een grote dankjewel aan Jules. Want het zijn veel potten en flessen die
gedaan moeten worden.

Verder hebben we in 2024 ook nog hulp gehad van een wooffer uit Duitsland, Richard. Hijis gebleven
tot mei 2024. Fijn dat we meer en meer hulp krijgen in de kaasmakerij van buiten Widar.

Ook in de productie van onze zuivelproducten is er begin 2024 niet veel veranderd.

In het voorjaar van 2024 merkten we op dat we meer en meer problemen kregen met de koeltank. Na
onderzoek bleek dat er een lekkage zat in de leiding van het koelgas. Er werd ons toch geadviseerd om
op zoek te gaan naar een nieuwe koeltank. In deze periode moesten we dus goed alert zijn dat de melk
wel steeds koud genoeg bewaard bleef. Uiteindelijk hebben we na een lange zoektocht een nieuwe
koeltank kunnen plaatsen In November van 2024

Daarnaast waren we zelf niet tevreden over onze kaasrijping. Hier was een probleem met de
vochtigheid. We dachten dat dit eerst te maken had met de massa kazen die toen in de rijping lagen en
die uiteraard ook een hoeveelheid vocht met zich meebrachten. Maar na verder onderzoek bleek er
toch een probleem te zijn in de apparatuur die deze vochtregeling onder controle moest houden. Dit
had als resultaat dat de kazen voor ons niet meer de kwaliteit haalde die we zelf voor ogen hadden. Na
verschillende interventies hebben we de vochtigheid daar weer onder controle en zien onze kazen er
weer goed uit.

Vervolgens kregen we in april een onverwachte controle van het federaal voedselagentschap die de
werking van de melkverwerking en de staat van de gebouwen kwam controleren. Het resultaat van
deze controle was dat we toch iets moesten gaan doen aan onze infrastructuur. Dit resultaat hadden
we gelukkig al wel zien aankomen en hadden we verwacht maar hadden we zo lang mogelijk proberen
uit te stellen. Tot nu dus! Hiervoor hebben we onze kaasrijping in september moeten sluiten voor een
renovatie. Een renovatie die toch langer heeft geduurd dan verwacht. Dit kwam door het vele vocht
dat in de muren en vloeren gekropen was door de jaren heen.

IN deze periode hebben we ook geen melk kunnen verwerken.

Toch willen we iedereen nog eens bedanken voor jullie geduld en begrip tijdens deze renovatie.
Gelukkig zagen we bij heropstart aan onze verkopen dat jullie hebben gehunkerd naar onze
zuivelproducten. Dat vonden we zeer fijn en daar dragen we nu nog steeds de vruchten van.

Het resultaat van deze renovatie heeft ervoor gezorgd dat we in december weer volop zijn kunnen
gaan produceren voor onze eigen woonhuizen, winkel als externe klanten. Met meer ruimte om te
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kunnen produceren en alles wat gestroomlijnder te laten verlopen. De vochtigheid tijdens het
produceren blijft ook meer onder controle wat weer positief is op de infrastructuur op zich.

In juni hebben we iemand uitgenodigd om ons te laten adviseren in het kaasmaken. Dit vonden we
zeer leerrijk en heeft ons veel inzichten gegeven om de kazen naar een hoger niveau te brengen. Hier
zijn we na de renovatiewerken mee aan de slag gegaan en de eerste kazen zien er veelbelovend uit.
Alle adviezen zijn nog niet allemaal uitgewerkt maar daar willen we de komende tijd verder mee aan
de slag.

Maar dat zal voor volgend jaarverslag zijn. ...

Het melkverwerkingsteam
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TUIN

We begonnen 2024 met een stevig werk(je)... De serres die nog achter de bakkerij stonden, hebben we
helemaal afgebroken en terug opgebouwd op ons eigen terrein. Een hele klus, zo bleek, maar gelukkig
konden we rekenen op de hulp van vele handen uit Merksplas, Wortel en ver daarbuiten. Zo lukte het
ons om op 1,5 dag dit groot karwei tot een goed einde te brengen. En nu staan die 2 serres naast elkaar
te blinken...en te wachten op kleine plantjes om hen te laten groeien tot mooie, lekkere groenten vol
van smaak.

Toen de serre eindelijk verhuisd was, bleven we niet stil zitten. Het werd tijd om te starten met de
snoei van de vele fruitbomen. Er werd geknipt, gezaagd, geklommen, gehangen, ladder opgegaan,
ladder afgegaan, geraapt om uiteindelijk tot een frisse boomgaard te komen die klaar is om de lente te
omarmen.

Tussendoor werden er nog heel wat noten gekraakt en droogbonen gepeld die een mooie aanvulling
vormden in de anders wat eentonige groentenpakketten.

En in februari konden we al stilletjes beginnen dromen van een vruchtbare lente door de eerste dingen
te beginnen voorzaaien: sla, kolen, erwten, peultjes. Het doet altijd deugd om in het begin van het
voorjaar de koude van de winter achter te laten en hoopvol vooruit te kijken naar frisse groene plantjes
en het piepen van die eerste kleine kiempjes.

Maar onze hoop werd toch wel wat in de kiem gesmoord door het natte en natte en natte weer. Het
was nat, echt nat... Het werd moeilijk om een droog moment te vinden om grondbewerkingen uit te
voeren en het werd nog moeilijker om al de plantjes in de grond te krijgen. We zaaiden daarom maar
rechtstreeks, maar ook hier kwam weinig op. Het leek wel een rampscenario te worden... Het vele werk
dat verricht werd, leek zich niet te spiegelen aan de tuin. Hij bleef redelijk leeg en kaal en nat. En
ondertussen moesten we groenten blijven bestellen bij de groothandel om al die hongerige monden te
kunnen vullen.

En toen kwam eindelijk de zomer...! Toegegeven, het was niet de mooie warme zomer die we graag
hadden gezien, maar ‘tuin’-gewijs kwam er wel beterschap in zicht. Tijdens de zomermaanden kregen
we weer hulp van vele vakantiewerkers en keerden ook enkele vertrouwde gezichten weer terug om
ons te helpen bij...het vangen van slakken. Want het werd een echte overrompeling door slakken.
Vooral de serres bleven niet gespaard. Een rij tomatenplantjes werd op 1 nacht tijd helemaal
weggevreten. Dus besteedden we heel wat tijd om al die slakken te vangen en daarbij waren die extra
handen meer dan welkom!

Gelukkig was het niet allemaal kommer en kwel tijdens de zomer. Door al die hulp lukte het ons toch
om een mooie en rijkgevulde tuin te creéren. Traag maar gestaag zagen we het allemaal groeien: de
kolen, de tomaten, de courgettes, de pompoenen, de prei, de snijbiet, de sla, de paprika’s, de wortelen,
etc... Niet alleen de groenten begonnen eindelijk te tieren, ook het onkruid probeerde in grote getalen
de tuin te overwoekeren. Maar dat was buiten ons volledige Widarteam gerekend...tijdens 2
wiednamiddagen (waarbij we telkens op vele sympathisanten konden rekenen) gingen we alles wat er
niet thuis hoorde, te lijf. En het resultaat was verbluffend! Een bedankje voor de vele helpende handen
in de vorm van een (alcoholvrij) pintje of een ijsje, was meer dan verdiend! In september stond de tuin
er in volle glorie en (bijna) onkruidvrij bij.
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Net op tijd voor de opendeurdag, waar we heel wat kijklustigen mochten ontvangen. Het weer zat ons
deze keer helemaal mee. De bezoekers mochten de tuin vrij bezichtigen en kinderen kregen de kans
om een potje zelf te beschilderen en er wat tuinkers in te zaaien. Vele kunstwerken en veel blije
gezichten hebben die dag de tuin verlaten. Hopelijk konden zij er thuis ook nog een beetje van smullen.

Eind september mochten we opnieuw heel wat volk welkom heten in onze tuin, mensen van Widar
zelf, maar ook heel wat andere belangstellenden. We organiseerden namelijk een preparatendag. Deze
preparaten vormen een belangrijk onderdeel van de biodynamische landbouw. Eerst werd er door Dirk
wat meer uitleg gegeven over het gebruik van de preparaten en daarna gingen we in groepjes zelf aan
de slag. Er werden koehoorns gevuld met verse mest, een dierenblaas gevuld met duizendblad, een
darm gevuld met gedroogde kamille, een schedel gevuld met versgeschraapte eikenschors, een
darmscheil gevuld met paardenbloemen en valeriaan voorgezaaid. Nadien werden alle preparaten op
de juiste manier ingegraven of bewaard. We sloten de dag af met wat lekkers. Rond Pasen volgend jaar
weten we of de preparaten gelukt zijn.

En toen werd het geleidelijk aan herfst. We konden in de periode van september-oktober nog rekenen
of heel wat mooie dagen die we dan ook gretig gebruikten om alvast wat dingen te planten voor een
weeuwenteelt. Deze vorm van telen zou ervoor zorgen dat we, indien het weer wat meezit, al vroeg in
het nieuwe voorjaar kunnen genieten van eigen gekweekte groenten. Laat ons hopen dat de
weergoden ons meezitten!

Maar het seizoen zal er nog niet op...in oktober konden we onze pompoenen oogsten en wat was die
weelderig! Dit was een mooie oogst om het kweekseizoen wat af te sluiten. We zouden alle huizen tot
ver in de winter kunnen voorzien van heerlijke pompoenen.

Tegen het einde van het jaar werd het geleidelijk aan wat rustiger. Het werd kouder, vroeger donker,
grijzer en opnieuw heel nat. We kregen dus eindelijk wat tijd om alle noten te kraken, vooral de
hazelnoten dan, aangezien de walnotenoogst aanzienlijk minder was dit jaar. En ook de droogbonen
werden allemaal gedopt.

En hoewel het in 2023 nog helemaal anders was, konden we in 2024, vanaf het einde van de lente tot
het einde van het jaar de hele Widargemeenschap voorzien met onze eigen groenten!

Foto’s verzetten serre
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Pompoenenoogst
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Foto,s Wiednamiddag
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LANDBOUW

Een jaar van natte voeten, warme herinneringen en stevige stappen vooruit.

2024 was voor de landbouwwerking van Widar een jaar vol verandering, uitdagingen én hoopvolle
ontwikkelingen. Dit hebben de bewoners en de boeren aan den lijve mogen voelen. Maar ondanks dit
hebben de bewoners zich dit jaar weer goed ingezet voor de zorg van de boerderij en de dieren.

Onze ploeg bestaat uit: Johnny, Dieter, Wim, Joris, Ludo, Bjorn, Quinten, Thijs en Steven.

Zij zorgen er altijd voor dat de koeien in de stal droog en proper kunnen liggen, het voer netjes wordt
verdeeld en de varkens geen eten en liefde te kort komen.

Daarnaast werd er veel brandhout gekloven en gesnoeid waar nodig.

Dit jaar namen we afscheid van enkele vertrouwde gezichten, verwelkomden we nieuwe krachten en
bouwden we verder aan een duurzame en zorgzame landbouw.

Dit jaar namen we afscheid van Niels, een vaste waarde in onze landbouwploeg. Hij vertrok naar
Zweden om zijn droom waar te maken: werken op een boerderij in het mooie Zweden. Zijn kennis,
inzet en rustige aanwezigheid zullen we blijven koesteren.

Ook Nathan, die tijdelijk meedraaide in de landbouw, vertrok voor een lange wandeltocht — een soort
pelgrimstocht in verbinding met de natuur.

In april mochten we gelukkig een nieuwe kracht verwelkomen: Juan Carlos. Met zijn enthousiasme en
frisse kijk brengt hij nieuw leven in onze ploeg. In december mocht hij ook een bijzondere gebeurtenis
vieren: hij werd vader van een zoontje. We wensen hem en zijn gezin alle geluk toe in deze nieuwe
levensfase.

Het weer liet zich dit jaar van zijn natste kant zien, wat een grote impact had op de oogst:

- De graanoogst is grotendeels mislukt door de overvloedige regen.

- Ook de bieten kregen te veel water en zijn op het veld verzopen.

- Gelukkig hebben we nadien nog rapen kunnen inzaaien, die — ondanks de moeilijke omstandigheden
— toch redelijk gelukt zijn.

In oktober kwamen Tom en Mimi, een koppel uit Duitsland ons helpen op de boerderij via de
organisatie Wwoof. Hun hulp en betrokkenheid werden erg gewaardeerd.
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Een heuglijk moment: onze zeug heeft in 2024 haar eerste twee nesten biggen geworpen. Eerst een
nestje van 6 biggen, later een indrukwekkend tweede nest van 11 biggen. Het was een bijzonder
moment voor de bewoners en boeren om na jaren nog eens onze eigen biggen te hebben.

Naast biggen zijn er ook een heleboel kalveren geboren, 12 in totaal.

In november is de nieuwe stier bij de koeien gezet en daar hopen we in 2025 mooie kalveren van te
zien.

Het was voor ons zoeken naar een goede verhouding van het voer en productie van de melk van de
koeien. Dit was een uitdaging omdat het gras in de wei niet in overvloed groeide.

In de melkstal én bij de melkverwerking hebben we de vloeren en muren opnieuw laten bewerken met
epoxy. Een noodzakelijke ingreep voor hygiéne en duurzaamheid, al betekende dit dat we enkele
maanden niet op volle kracht konden melken. Gelukkig loopt alles nu opnieuw vlot en veilig.

We sloten het jaar af met een mooie structurele verbetering: de aanleg van een grote mestplaat. Een
stevige en praktische toevoeging aan de stal, waarmee we de mest netjes kunnen verzamelen en beter
kunnen inzetten voor bodemverbetering. Een investering in efficiéntie én ecologie.

Na een turbulent jaar vol water, afscheid en vernieuwing, kijken we vol vertrouwen vooruit. Met een
sterk team, nieuwe infrastructuur en herwonnen ritme in het werkveld zijn we klaar om 2025 met
open armen te verwelkomen.
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WINKEL

Terugblik op onze verwerking.

Elk jaar opnieuw staat onze verwerking in het teken van het verwerken van de producten die we van de
tuin krijgen. Samen met de bewoners hebben we de verantwoordelijkheid om deze fijne en eerlijke
producten te verwerken.

De meeste bewoners zijn ook erg nieuwsgierig naar wat we gaan maken wanneer er een nieuwe lading
groenten of fruit komt. Is het diksap, confituur of juist chutney of groenten zoet-zuur? Marc die iedere
ochtend naar de winkel/verwerking komt is dol op onze smeersels en vraagt hier ook regelmatig naar.
Het ene vinden ze natuurlijk al lekkerder dan het andere. In de zomermaanden rapen we in het begin
van iedere ochtend de appels om hier meteen mee aan de slag te gaan. Het is een tijdrovend klusje en
we zijn dan ook altijd heel dankbaar als een vakantiemedewerker ons kan helpen.

Met de tuin bespreken we in het begin van de week welke groenten en/of fruit er die week geoogst
gaan worden en hoeveel dit ongeveer gaat zijn. Dit doen we het liefst meteen in het begin van de week
zodat we als het veel is het over meerdere dagen kunnen verspreiden.

Het proces van het verwerken van het product begint natuurlijk bij het schoonmaken en snijden van de
oogst. Dieter vindt dit het leukste taakje. Hij helpt graag met onze vrijwilliger Hedwige en samen
maken ze dan ook graag een praatje.

Zorgvuldig wegen we alle ingrediénten af en zo komt ons eindproduct tot stand.

Eddy helpt graag mee met de potjes vullen en deksels erop draaien. Johnny kijkt ook graag mee en gaat
de deksels halen. Nadat alles in potjes zit wordt het gesteriliseerd zodat het extra lang mee kan. Eens
het uit de steriliseerpotten komt kan er een etiket op en verplaatst worden naar onze voorraadkamer.

Helaas door de vele regenval was onze oogst niet wat we gehoopt hadden. Dit jaar hebben we dan ook
besloten om vanuit de biologische groothandel extra groenten en fruit aan te schaffen zodat we alsnog
voldoende in konden maken om er ruimvoldoende mee toe te komen.

Hier een overzicht wat we het afgelopen jaar zoal gemaakt hebben:
Diksap: 969 potten

- Appel, appel/peren, paardenbloem, gember, berkenblad, rabarber, zwarte bessen, rode bessen
Confituur: 814 potten

- Framboos, bramen, rabarber, aardbei, aardbei/rabarber, mango, kersen, abrikoos, pruimen
Gelei: 248 potten

- Mispel, peren, kweepeer, rozenbottel
Chutney: 105 potten
Groenten op zoet- zuur: 103 potten

Zuurkool: 114 potten
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Appelmoes: 191 potten
Basis voor soep/saus: 126 potten

Dit jaar kregen we van de Sint een heel leuk cadeau. Plots stond daar een eigen notenpastamaker. Die
hebben we natuurlijk meteen uitgeprobeerd. We maakten pasta van amandelen en hazelnoten.
Hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar onze huizen regelmatig voorzien van onze eigen notenpasta’s.
Hmmmmm!

Om af te sluiten hebben we ook dit jaar opnieuw de kracht van herhaling en vertrouwdheid ervaren.
De bewoners kennen het proces inmiddels goed en hun betrokkenheid zorgt voor het gevoel van
continuiteit en verbinding. Het was een jaar waarin we wederom met elkaar hebben laten zien hoe
belangrijk het is om samen te werken, te proeven en zorg te dragen voor de producten die we met
liefde maken.

Ik ben Emma, een nieuw gezicht in de winkel/verwerking.
Ik ben 20 jaar en woon in Oud-Turnhout. In mijn vrije tijd
ga ik wandelen, lees ik een boek of experimenteer ik graag
in de keuken. In februari ben ik gestart en sindsdien heb ik
veel bijgeleerd over het werken met mensen met een
beperking, biologische voeding en antroposofie. Elke dag
opnieuw bezorgen de bewoners mij vreugde en plezier, in
de winkel staan doe ik ook graag. Het is fijn om eerlijke
producten te verkopen waar mensen met liefde aan
hebben gewerkt. In september 2025 ga ik orthopedagogie
studeren dus zal ik helaas moeten stoppen maar wie weet
kom ik mijn stage hier volgen en dan zie ik jullie terug!

Interview Thijs

e Hoe lang sta je al in de winkel/Verwerking?
Pakt een dik jaar.
e Hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Met de chauffeurs ... @ Ik ben de kleine broer van Liezelotte en zij stelde voor om hier te komen
werken.

e Wat doe je buiten Widar?
Dan ben ik thuis en help ik stap voor stap met koken, ik kan koken als de beste!

Ik heb ook mijn eigen blikkenfabriek, we verzamelen blikjes waarmee we geld inzamelen voor goede
doelen zoals De kleine strijders, Blinde geleidehonden of de Slinger.

Bij de Slinger werk ik soms ook als vrijwilliger.
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e Vind je het leuk om hier te werken?

Ikke wel! Ik ben ook heel blij dat ik voortaan op dinsdag en donderdag extra kan werken in de bakkerij.
Alleen morgen niet want dan help ik mijn zus met verhuizen.

e Watvind je het leukste om te doen?

De boodschappen voor de huizen, zakjes met koekjes vullen en kaas voor m’n eigen bestellen om mee
naar huis te nemen. En natuurlijk ook plagen want het is waar wat ze zeggen, meisjes plagen is liefde
vragen!

e Wat zou je nog graag willen leren?

Ik zou nog graag brood leren snijden voor de mensen die brood komen kopen.
e Watis je levensmotto?

Wat voor mij belangrijk is, is dat mensen elkaar graag zien.
o Wil je nog graag iets toevoegen?

Ik zou nog graag willen meedelen dat ik hier op Widar veel plezier beleef!
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BOERDERIJKAMP JULI
2024

Ook dit jaar kwamen er tijdens de zomervakantie weer een heleboel enthousiaste kinderen en
jongeren naar Widar voor het boerderijkampje! In juli waren de kinderen tussen de 6 en12 jaar
aan de beurt. Samen met begeleidsters Lucca, Julie, Lies, Lotte en Maartje maakten ze er vier
onvergetelijk, leuke weken van. Ben je benieuwd naar wat we allemaal gedaan hebben tijdens
het boerderijkamp? Hieronder geven we je graag een inkijkje!
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Onze dagen waren steeds gevuld met een goede afwisseling tussen een handje helpen in de
verschillende werkgebieden enerzijds en voldoende tijd en ruimte om te spelen anderzijds.
‘s Ochtens startten we telkens op de boerderij. Daar hielpen we de boeren met het voederen
van de koeien, varkens en kalfjes en het uitmesten van de stallen. We namen ook regelmatig
een kijkje tijdens het melken en af en toe mochten we daar zelfs onze bekertjes vullen met
lekkere, verse melk... mmm. Ook reden we af en toe mee met de tractor om vers gemaaid gras
op te halen. Wat een belevenis was dat! Naast onze dagelijkse taakjes op de boerderij, hielpen
we ook twee keer per week in de tuin. Daar hielpen we onder anderen met zaaien, oogsten en
onkruid wieden. Als beloning voor ons harde werk, kregen we regelmatig verse groentjes en/of
fruit van het tuinteam waar we dan vervolgens soep of fruitspiesjes mee maakten.
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Op donderdagmiddag waren we dan weer welkom in de bakkerij. Daar bakten we lekkere
koekjes en pistoletjes. En als kers op de taart mochten we ook een keertje langsgaan in de
weverij. Daar maakten we onder begeleiding van llse, elks onze eigen gekleurde viltbolletjes.
Deze doen nu dienst als speeltje voor de poesjes of als leuke sleutelhanger.
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Verder genoten we ook met volle teugen van onze speelmomentjes. Een
beetje rondcrossen met de gocarts, een gezelschapsspelletje spelen,
stoepkrijten en/of de tekeningenmuur aanvullen. Op maandag wandelden
we steeds naar de winkel van Widar voor sap en koekjes en op vrijdag
bakten we naar goede gewoonte dan weer heerlijke pannenkoeken.

Af en toe gingen we ook op stap met het busje. Zo brachten we een keer
een bezoekje aan Kinderboerderij Wolfslaar in Breda, gingen we wekelijks
een keertje wandelen in Wortel Kolonie, trakteerden we onszelf regelmatig
op een lekker ijsje en mochten we zelfs een keetje langsgaan in Café den Bayerd waar we
genoten van een verfrissend drankje en een heerlijk stukje versgebakken cake uit de
Widarbakkerij. De laatste vrijdag mochten we ook een keertje meerijden met de paarden. Jullie
horen het al, we hebben ons zeker niet verveeld!
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VERPLEGING

Algemeen:
Het was weer een druk, mooi en bewogen jaar.
Mijn taken voer ik uit met veel enthousiasme en plezier.

Het is een boeiende en afwisselende taak. Naast de praktische zaken zoals parameters opnemen,
wondzorg, bloedname, (antroposofische) medicatie en zorg ( wikkels, baden, kompressen) komt er ook
veel administratie bij kijken en veel overleg.

LTI

Peter op consultatie met een keelontsteking?

Maar goede zorg geven doe je niet alleen. Voor een goede zorg is communicatie een belangrijk item, dit
verhoogt de kwaliteit van zorg.

De zorg die we bieden aan onze bewoners kan alleen door goede samenwerking met de organisatie die
Widar is. Met directie, personeel en de bewoners. Verder is er een goed contact met de
ouders/bewindvoerders en alle externe organisaties zoals:

Familiehulp, Praktijkhuis, Dr Seuntjes, Dr Bruyndoncx, kiné, logo, outreach team van de Knoop,
tandarts, specialisten van het ziekenhuis, Tropisch instituut, psycholoog, podoloog,
thuisverpleging....... In 2024 kon ik weer rekenen op een fijne samenwerking.
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Dit jaar kon ik rekenen op de hulp van Louise die al de medische gegevens van onze bewoners in zorg
online heeft gezet. Dit is een nieuw medium waar we in de toekomst mee gaan werken.

Louise die hulp biedt aan een verdwaald kuikentje

Vooral ook dank aan Evelien die mijn taken heeft overgenomen tijdens mijn afwezigheid. Zo kon ik
rustig revalideren na mijn knie operatie.

Vormingen:

Elke week is er een inhoudelijk thema dat besproken wordt tijdens de pedagogische vergadering. Ik heb
een inhoudelijke verzorgd rond EHBO. Iets wat ik zeer graag doe.

Hier wordt de Heimlich techniek gedemonstreerd

Opleiding

Dit jaar heb ik ook mijn opleiding van Bad therapeute afgerond samen met Ellen en daar zijn we trots op. Ook
een meerwaarde voor Widar. Zo kunnen we het therapeutisch team uitbreiden.
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KANTOOR

2024, een Jaar van Uitdagingen en Veranderingen

2024 bleek een jaar waarin de gehoopte rust helaas uitbleef. Het werd een jaar vol onverwachte
gebeurtenissen en veranderingen binnen ons team.

Zo moest Nicky een ingrijpende operatie ondergaan, wat leidde tot een lang herstelproces. Nicky had
haar afwezigheid super voorbereid, maar ongeveer tegelijkertijd kwam Isabelle ten val tijdens een
skivakantie, met een gebroken knie als gevolg.

Ze was immobiel en kon wel wat werken van thuis uit, maar deed eigenlijk enkel het
hoogstnoodzakelijke omdat de revalidatie helaas maanden in beslag nam. In het uitgedunde
kantoorteam (Inge, Nathalie en Sarah) was het alle hens aan dek.

Begin juli werden we geconfronteerd met een besluit van Nathalie, al 10 jaar onze vertrouwde en
enorm gewaardeerde boekhouder. Ze koos voor een nieuwe uitdaging in een scholengroep in het
Turnhoutse, waardoor we tijdens de grote vakantie op zoek moesten naar vervanging. Al snel bleek dat
een boekhouder vinden in de huidige arbeidsmarkt niet makkelijk te zijn.

Maar soms komen oplossingen uit onverwachte hoek. Collega Emma gaat wel eens iets drinken in café
De Mengelmoes in Turnhout. Daar sprak ze met cafébaas Geert (°1974), die niet alleen halftijds
cafébaas is, maar die ook boekhouder bleek te zijn én ook nog eens op zoek was naar een deeltijdse
job als boekhouder. De puzzelstukjes vielen snel samen en Geert kwam ons team versterken. Hij moet
zich als enige man tussen de vrouwelijke collega’s staande weten houden, maar hij is opgegroeid met 2
zussen dus heeft al wel wat ervaring@. En als we hem er eens naar vragen, antwoordt hij toch dat het
allemaal goed meevalt.

In september namen we met het team afscheid van Nathalie. We speelden de escaperoom bij onze
buren ‘De Landloper’ in Wortel, een escaperoom waarin we ondergedompeld werden in de wereld van
de landloper uit de kolonie. We hadden een geweldig gezellige dag.
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Tegen het eind van het jaar viel ook Sarah uit, wat nogmaals de nodige chaos met zich meebracht. De
balie werd ineens onbemand. En we zeggen het vaak: als de balie goed draait, draait de administratie
goed. De administratie is de spil van Widar. En als die wat hapert, hapert de dorpsgemeenschap ook.

Alsof dat nog niet genoeg was, liet Nicky ons weten dat ze na 14 jaar bij Widar een nieuwe weg wilde
inslaan. Nicky, al die jaren het vertrouwde gezicht aan de balie en sinds een poosje de dame die de
administratie van het Fonds ter harte nam...zou ons gaan verlaten.

Dat was behoorlijk slikken en opnieuw moesten we schakelen, maar gelukkig diende zich onverwachte
hulp aan. We ontvingen namelijk in december een aanvraag voor een stageplaats op de boekhouding
van een enthousiaste dame: Nazia.

Vandaar dat we jullie toch even meenemen naar begin 2025. Want sinds begin januari maakt Nazia
met haar glimlach en warm hart voor onze bewoners deel uit van ons team (niet als stagiaire, maar als
medewerker). De omstandigheden waren zo dat ze ineens aan de balie werd ingezet, en dus niet als
stagiaire bij Geert op de boekhouding. Maar we merken dat die plek en job ook prima bij Nazia
past...wij als collega’s voelden gelijk dat we meer ademruimte kregen.

Nieuwe collega Leen neemt sinds kort de plek in van Nicky... dus weer veranderingen binnen onze
administratie. Hoe dit zich verder ontwikkelt, daarover lezen jullie meer in het jaarverslag van volgend
jaar.

Kortom, 2024 was een jaar vol uitdagingen, maar ook vol veerkracht, aanpassingsvermogen en nieuwe
kansen. We hebben de uitdagingen zo goed en zo kwaad als het kon aangepakt...
En we kijken met vertrouwen vooruit naar wat de rest van 2025 ons zal brengen.

Leen, Geert en Nazia
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BUITENPLOEG BALDER

Het jaar 2024 was er één om te herinneren — een jaar vol inzet, leerzame momenten en
onverwachte wendingen. Ondanks het natte weer dat ons soms parten speelde, is er veel
werk verzet.

We kregen dit jaar versterking van een aantal stagiaires die, na een korte inwerkperiode,
uitstekend hun draai vonden in de buitenploeg van Balder. Hun inzet was van grote waarde.

De aardappelteelt achter Yggdalir begon veelbelovend. De
planten kwamen mooi op en de Colorado-kevers wisten we
goed onder controle te houden. Helaas bleek het natte weer
een hardnekkige tegenstander: een ziekte tastte het gewas
aan, waardoor we het loof vroegtijdig moesten maaien. De
oogst viel daardoor wat tegen, maar de aardappelen die we
konden binnenhalen, waren lekker en vol van smaak.

Toch zal 2024 voor velen vooral herinnerd worden als het jaar van de verloren koe.

Elke zomer grazen er koeien in het reservaat achter Bootjes Ven, een uitgestrekt gebied van zo'n 40
hectare met bos en weiland. Aan het eind van de zomer is het onze taak om de dieren terug naar de
stal te halen, zodat ze daar in alle rust kunnen afkalven. Maar dit jaar verliep dat niet zoals gepland.
Eén koe bleek spoorloos verdwenen.

We doorzochten het hele gebied, eerst één keer, toen een tweede en zelfs een derde keer, maar van
de koe geen spoor. Langzaam begon de onrust te groeien: was ze misschien ontsnapt? Zwierf ze rond
in de vrije natuur?

Gelukkig kwam er na bijna drie weken goed nieuws. Tijdens
een laatste zoektocht ontdekte stagiaire Emily de koe én haar
pasgeboren kalf in een afgelegen hoek van het gebied. De
vreugde was groot. Moeder en kalf werden veilig naar de stal
gebracht, en daarmee kreeg het verhaal een prachtige afloop.
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Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar flink wat hout gezaagd en gekloven. Eén van de grotere klussen
was het vellen van de oude beukenboom achter op het veld bij Yggdalir. De boom was aan het
afsterven en vormde een risico. Het hout komt goed van pas voor onze kachels. En om de cirkel rond
te maken, hebben we op dezelfde plek een jonge beuk geplant, een belofte voor de toekomst.

In het najaar ook versterking gekregen van vrijwilliger Jan.

‘Ik ben Jan en werk als vrijwilliger bij Widar. Met mijn vrouw Greet hebben we drie kinderen en drie
kleinkinderen. lk ben graag buiten in de natuur en wandel veel. Daarnaast speel ik bas in het
symfonisch orkest De Lier. Sinds oktober werk ik een halve dag per week in de buitenploeg van Balder’

2024 in het kort 2024 was een uitdagend jaar waarin hard gewerkt werd, nieuwe dingen werden
geleerd en vooral goed samengewerkt. Af en toe gaven de koeien of paarden ons een flinke uitdaging
door op de loop te gaan, maar we kregen veel hulp van stagiaires en vrijwilligers.

We kijken vooruit naar 2025, een jaar waarin we zowel de zorg voor de dieren en het landschap als de
zorg voor onszelf willen versterken. Een jaar dat vruchtbaar en leerzaam mag zijn voor ons allen.
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DE VRIJWILLIGERS

Onze vrijwilligers vormen een onmisbare schakel binnen Widar. Dankzij hun inzet, enthousiasme en
betrokkenheid creéren wij samen een warme en levendige gemeenschap.

Zij helpen niet alleen bij praktische activiteiten zoals wandelen, fietsen, winkelen of ondersteuning in
de werkplaatsen, maar brengen ook vreugde en verbondenheid in het dagelijks leven van de
bewoners.

We waarderen hun inzet enorm en zijn hun dankbaar dat zij zich voor Widar willen inzetten. Jullie
betrokkenheid maken onze gemeenschap sterker en mooier.

Ben je geinteresseerd om vrijwilliger te worden? Op onze website https://widar.be/vrijwilligers/ vind je
alle informatie die je nodig hebt.
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IMPULSAVOND

Maandelijkse bijeenkomst voor
inspiratie & ontmoeting

Elke derde vrijdag van de maand in 2025
17 JANUARI - WAT STERREN ONS TE ZEGGEN HEBBEN

- XAVIER DE KEYSER *DEZE INHOUDELIJKE DUURT TOT 21U
21 FEBRUARI - EEN HELENDE PEDAGOGIE, OMGAAN MET TRAUMA
- IANTHE LAUWAERT & MELODY BRINK
21 MAART - PANELGESPREK: ZINGEVING
- ONDER BEGELEIDING VAN RINDERT BORGHS
18 APRIL - AHRIMAN, LUCIFER & DE WEG VAN HET HART
- CARMENCITA DE RUITER
16 MEI - DE ONTMOETING MET ONZE DUBBELGANGER
« MELANIE LAUWAERT
20 JUNI - STAANDE BLIJVEN IN UITDAGENDE TIJDEN
- CHRISTINE GRUWEZ
18 JULI - NATUURWEZENS, ONZICHTBAAR EN ONMISBAAR
+ PIETER GOVAERTS
15 AUG - INNERLIJKE EN UITERLIJKE BEWEGING, DE EURITMIE
- MARTINE LEICHER

19 SEPT - MUZIEK IN DE ANTROPOSOFIE

. KUNDA BESANGON '
17 OKT - STUDIE : HOE WERKEN DE ENGELEN IN ONS ASTRALE LICHAAM?

. JAN BORGHS “TEKST IS OP ONZE WEBSITE TE VINDEN
21 NOV - DE PLANETENTYPES IN DE MENS

. HERMAN MEYVIS

19 DEC - KARMA EN REINCARNATIE
« JAAKHILLEN

Alle info op de website: www.impulsantroposofie.org/impulsavond

ITEDEREEN IS WELKOM!

WE WERKEN MET VRIJE BIJDRAGE
DEUREN EN BAR OPEN: 18U30 - 22U
PROGRAMMA: 19U TOT 20U

ADRES: DEN BAYERD

KOLONIE 32, 2323 WORTEL
IN SAMENWERKING MET WIDAR VZW EN IMPULS
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Er staat iets moois te gebeuren bij Dorpsgemeenschap Widar: begin 2026 openen we de deuren van
een volledig vernieuwd huis! Het gaat om Midgard, het allereerste huis van onze gemeenschap, dat al
sinds 1982 het kloppend hart van Widar vormde. Ooit gestart als een omgebouwde boerderij, was het
na ruim 40 jaar toe aan een grondige vernieuwing. Die is inmiddels volop aan de gang.

Het vernieuwde Midgard zal ruimte bieden aan acht bewoners met een zorgvraag, elk met een eigen
kamer en private sanitaire ruimte. Daarnaast worden er ook twee woningen voor

medewerkers voorzien: een ruim appartement voor een gezin en een studio voor een koppel of
alleenstaande.

KOM KENNISMAKEN OP ONZE OPENDEURDAG
OP ZONDAG 21 SEPTEMBER 2025

We zetten onze deuren open voor iedereen die benieuwd is naar onze werking, de gemeenschap en
natuurlijk het nieuwe huis. Een ideaal moment om sfeer te komen opsnuiven en vragen te stellen.
Meer info over onze opendeurdag volgt nog. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!
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ENKELE CIJFERS

2024 2023 2024-2023

opbrengsten

bijdragen bewoners 697.440,95 664.520,51 32.920,44

giften 55.761,00 42.543,07 13.217,93

subsidies 3.631.388,94 | 3.671.119,55 -39.730,61

andere 238.616,05 253.077,55 -14.461,50

totaal 4.623.206,94 | 4.631.260,68 -8.053,74
kosten

grondstoffen 276.323,93 245557,18 30.766,75

diensten en diversen 343.196,82 276.501,13 66.695,69

lonen 3.616.310,93 | 3.412.185,63 204.125,30

afschrijvingen 231.106,67 225.115,88 5.990,79

voorzieninigen 0,00 0,00 0,00

andere 32.992,50 25.361,09 7.631,41

totaal 4.499.930,85| 4.184.720,91 315.209,94
bedrijfsresultaat | 123.276,09| 446.539,77| -323.263,68
financieel

opbrengsten 226,61 168,58 58,03

kosten -22.629,23 -22.666,71 37,48

| resultaat -22.402,62 -22.498,13 95,51

uitzonderlijke

opbrengsten 0,00 0,00 0,00

kosten 0,00 -684,05 684,05

| resultaat 0,00 -684,05 684,05

resultaat 100.873,47 423.357,59 -322.484,12
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activa 2024 2023
vaste activa
terreinen en gebouwen 4.092.231,37 | 4.230.211,72
installaties 52.315,35 50.368,95
meubelen en rollend
materiaal 37.445,48 26.102,38
in aanbouw 701.930,11 253.918,00
totaal 4.883.922,31| 4.560.601,05
financiéle activa | 7.482,00 | 7.482,00
| totaal | 4.891.404,31] 4.568.083,05
vlottende
activa vorderingen < 1 jaar 75.738,55 80.303,73
geldbeleggingen 0,00 0,00
liguide middelen 128.707,27 236.706,70
totaal 204.445,82 317.010,43
totaal 5.095.850,13 | 4.885.093,48
passiva
eigen
vermogen
kapitaal 132.885,55 132.885,55
beschikbare reserves 1.961.577,15 0,00
overgedragen resultaat 100.873,47| 1.961.577,15
kapitaalsubsidies 389.604,35| 426.630,92
| totaal 2.584.940,52| 2.521.093,62
voorzieningen | 880.000,00] 880.000,00
schulden
> 1 jaar 781.434,25 765.968,60
<1 jaar 791.239,21 596.655,53
leveranciers 58.410,22 121.375,73
overige -174,07 0,00
| totaal | 1.630.909,61| 1.483.999,86
totaal | 5.095.850,13| 4.885.093,48
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WIDAR VZW

Lipseinde 43
2330 Merksplas

Tel: 014/ 639271

e-mail: info@widar.be
website: www.widar.be

Schenkrekening: BE 55 230-0227101-44
Fiscale aftrekbaarheid vanaf € 40

OPENINGSTIJDEN WIDAR-WINKEL:

maandag: maandagvoormiddag GESLOTEN!
van 14u —17u00

dinsdag t.e.m. vrijdag: van 09u—12u en
van 14u - 17u00

Vers brood vanaf 14u!

CAFE DEN BAYERD (WORTEL KOLONIE):

Openingsuren:

Maandag van 10u30 tot 17u30
Woensdag van 14u30 tot 17u30
Vrijdag van 14u30 tot 17u30
Zondag van 10u30 tot 17u30

OPENDEURENDAG
21 SEPTEMBER 2025

MEER INFO VOLGT
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